
Em tola fermane dihilînin 

Çawa ku DAIŞ'e fermana 73'yan li dijîxelke Şengale, milete Ezîdî bi re ve bir, beta niha jî hejmar nediyar jinen Ezîdî hîn li Regaye di deste çeteyan de esîr in, hevalen jin en Ezîdî batin Regaye, şer kirin, li ber xwe dan, ev tolhildaneke herî mezin e ji zehniyeta desthilatdar û nexasim jî ji çeteyen DAIŞ'e. 

Berdevama nuçeye di rûpele 36 û 37’an de ye 




Dîplomasiya Tirkiyeye tek diçe 


Piştî Nûnere Taybet e Tekoşîna li dijî DAIŞ ’eye Seroke Amerîkaye BrettMcGurk, Nûnere Taybet e Sûr iyeye ye Amerîkaye Michael Ratney jî bihezbûna koma çeteyan a Heyet Tahrîr El Şam (El Nusra) a li Idlibe nirxand. 


Berdevama nuçeye di rûpele 38’an de ye 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İşkence Bitiyor 


E lli yılı aşkın bir süredir Türkiye vatandaşları da dahil AB dışından gelen ziyaretçilerin havaalanına indiğinde doldurmak zorunda olduğu ‘landing cards’ olarak bilinen göçmenlik kartları 1 Ekim’den sonra tarihe karışacak. 

Avrupa Birliği ülkeleri dışından İngiltere’ye gelen vatandaşların havaalanına varışında doldurmak zorunda olduğu kartlarda kişisel bilgilerin yanında uçuş bilgileri, mesleği, kalacağı adres ve süre gibi bilgiler soruluyordu. Özellikle İngilizce bilmeyen ziyaretçiler bu kartları doldurmakta sıkıntı yaşarken, aynı zamanda pasaport kontrollerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyordu. 

Yılda 16 milyon insanın giriş yaptığı Birleşik Krallık havalimanı ve limanlardaki zorunlu kart doldurma uygulamasının sona ermesi 3.6 milyon Sterlin tasarruf sağlamak ile birlikte pasaport kontrol işlemlerinin daha seri ilerlemesine katkı sunacak. Son dönemlerde Gatwick Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarında bu kartların doldurulmasına yardımcı ol¬ 


maları için geçici personel işe alınmıştı. 

Dijital Dönüşüm projesi kapsamında 1 Ekim 2017 
tarihinde sonlandırılacak uygulama ile Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa Birliği dışından gelen vatandaşlar Birleşik Krallık’ta nerede, ne kadar süre kalacakları gibi sorulara yanıt verme zorunluluğun¬ dan kurtulacaklar. Birleşik Krallık’ta koruma alıp Seyahat Belgesi taşıyan mültecilerin ve oturum izni olan Ankara Antlaşması vizeli kişilerin de bu kartları doldurma zorunluluğu bulunuyordu. 

Göçmenlik kartlarının kaldırılmasının istihbarat güvenlik açığı yaratacağını belirten eski Home Ofice göçmenlik direktörü David Wood, kartların çok kullanışlı istihbarat aracı olduğunu savundu. Dijital dönüşüm projesinin yıl sonuna kadar kullanıma girmeyeceğini savunan Wood göçmenlik kartlarının kalmasını savundu. Buna karşın bu uygulamanın kaldırılması kararını savunan birçok kişi bu kartların istatistiksel bilgiler dışında hiçbir anlamı olmadığını ifade ettiler. 




Şengal Katliamı Kurbanları Londra ve Edinburgh'da Anıldı 


devamı sayfa 5’te... 



Şengal'in Öfkesi Reqa'da 

devamı sayfa 17’de... 



Önlem Alınmazsa İklim 
Değişikliğinden İnsanlar Ölebilir 


devamı sayfa 29’da... 


@ PRO WGB’ 
DGSIGN 

Restoran ve Takeavvayleri Aracı Firmalardan Kurtaracak Hizmet 

devamı sayfa 219’da... 


W 

ASTONBANKS 

Fffcı» I C!tl ttlfM-df Clill Auiûv^kiıy 

devamı sayfa 40’ta... 




" Artı bundaki lıusur çuk uz." 
dediler 


H B*n yflKÜandım p dedim, 


Av. fjjiı Ersem 

hancı inandı ve davamı liûzvmâL 


"Sen urabudu hile yoktun* 
dediler 

H Ben vardım w yaralandım 1 " 
dedim. 

Av Serpil Ersem 

hancı inandı ve davamı kûMudL. 



KAZA MI YAPTINIZ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 

0208 342 70 70 ^ Ersem & Co 
07816 646 345 icııcır ‘" 5 

11 Salisbury Promenade Green Lanes, Ldn, N8 0RX 
E: sersan@ersans.co.uk - W: www.ersans.co.uk 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Selma Akkaya - Yeni Özgür Politika 

D ünyanın değişik coğrafyalarında ‘Roman’ ya da ‘Çingene’ olarak tanımlanan halka Ortadoğu coğrafyasında ise Dom deniliyor. 
Sürekli dışlanan Domlarda komünal bir yaşam biçi¬ mi hakim. Suriye iç savaşından kaçan 300 bin Dom, şimdi çoğu Avrupa ülkelerinde yaşama tutunmaya çalışıyor. 

Metro istasyonları, büyük garlar, Paris’i çevreleyen küçük kentlere açılan büyük yolların kenarları, banliyölerin girişlerinde ellerinde ‘SOS-Help (yardım) Suriyeli aile’, ‘Suriye, Suriye’, ‘Suriyeli aileye yardım’ Arapça, Fransızca, İngilizce pankart taşıyan yüzlerce kadın ve yanında her yaştan çocuk görmeniz mümkün. Yüzleri ve mimikleri giydikleri kara-çarşafa rağmen Suriye Araplarına benzemiyor. 

Fransa, özellikle Romanya’nın AB’ye girişinden sonra akın eden Roman dilencilerden illallah etmiş bir toplumsal yapıya sahipken, uzanan bu ellerin yüzlerine bakan onları Suriyeli değil Roman olduğunu düşündüğü için sürekli kandırıldığı duygusuna kapılıyor. Toplumun bu algısı hem yanlış hem de doğruydu aslında. Evet doğruydu Roman, Suriyelilerin tabiriyle Dom’dular ama RomanyalI değil ve Suriye’den 2014’ten bu yana savaştan kaçan 300 bin insandan biriydiler. 

Sağ kalmayı başaranlar, göç yollarına 

Olivier Peyroux Suriye göçü üzerine çalışan bir sosyolog. Konuya dair hazırladığı çalışma raporunda Domları ele almış. Suriye iç savaşı ve göç ile paramparça olduğunda yollara 300-400 bin arası Dom’un çıktığını ve bunların bazılarının Türkiye, asıl çoğunluğunun ise Almanya, Belçika, Fransa ve İspanya’ya geldiklerini ifade ediyor. 

Dünyanın değişik coğrafyalarında ‘Çingene’ ya da ‘Roman’ olarak tanımlanan halka Suriye, Mısır, Irak, Ürdün ve diğer Ortadoğu coğrafyasında Dom deniliyor. Suriye’den gelenlerin büyük bir kısmı Abdal denilen Alevi inancına sahip. Farklı dini inançlara sahip olanları da var. Suriye’de ilk çatışma 


başladığında Domlar hem rejimin hem de diğer çete grupların hedefi haline geliyor. Bu aşamadan sonra sağ kalmayı başaranlar, göç yollarına düşüyor. 

Asimile olmama direnci komünal yaşamdan 

Peyroux, savaş öncesi Domların yaşam biçimleri üzerine de geniş yer verdiği raporunda, komünal bir yaşam biçiminin hakim olduğunu ve sürekli dışlanan, yok sayılan bir toplum oldukları için birbirlerini koruyan, kalkan olan bir toplumsal yapı hakim imiş. Savaş ise onların bu sıkı birlikteliğini tuzla buz etmiş. 

Raporda bu durum şöyle ifade ediliyor: “Suriye’de bulundukları süreçte aralarında mülk ilişkisi hiç olmamış. Ailede örneğin anne-babaya bir şey olması durumunda, birbirini çevreleyen 10-15 aile olarak yaşandığı için bu yokluğun grup içinde telafisi, özellikle kadınların ve çocukların korunması esas alınmış. Suriye’de, Lübnan’da diğer halkların onlara karşı yarattığı toplumsal, ekonomik sisteme karşı var olabilmek ve de yüzlerce yıldır asimile olmama direnci bu komünal yaşamdan kaynaklanmaktadır.” 

'Buralarda Kürtleri, Çingeneleri, dinsizleri bırakmayacağız' 

Üzerlerindeki giyim biçimlerinin özellikle kadınlarda kara-çarşaf olmasının ise göç yollarında yaşadıklarının sonucu olduğunu ifade eden Peyroux; „Tıpkı Irak’ta yaşayan Kürt Ezîdîler gibi onlarda bölgede „kafir“ olarak tanımlanıyorlardı. İlk göç durakları Türkiye’de AFAD koşullarından yararlanma, sokakta kendilerini koruyabilmeleri için bir koruma yöntemi olarak kadınlar kara çarşaf, erkekler ise Arap toplumunun giyim tarzına bürünmüş. 
Ortadoğu coğrafyasında hayvandan daha aşağı bir pozisyonda görülüyorlar. Savaş koşulları başlar başlamaz önce Arap komşuları onlara saldırmış; „Müslüman değilmişiz, kadınlarımız yoldan çıkmış, yabancı erkeklerle konuşuyorlarmış. Bize en çok da Arap komşularımız saldırdı, onlar da sakal bırakıp silahlanmışlardı. ‘Buralarda Kürtleri, Çingeneleri, 


dinsizleri bırakmayacağız’ diyorlardı. Biz de her şeyi onlara bırakıp kaçıp geldik, canımızı kurtardık” cümlelerini neredeyse araştırma boyunca görüştüğü herkesten dinlediğini ifade ediyor. 

Dedelerinin göç yolunu izlemişler 

Suriye’de yaşadıklarında toplumun en alt tabakası olan Domlar peki Avrupa’ya kadar hangi şebekeler aracılığıyla geldi sorusunu soran Peyroux; Büyük bir çoğunluğunun kendi başlarına geldiğini iddia ediyor. Özellikle Osmanlınm yıkıldığı döneme kadar geleneksel göç yollarıyla sürekli yer değiştiren Dom kabilelerinin I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün olmak üzere birbirinden koparıldığını ifade ediyor. Dedelerinden dinledikleri göç yollarını izleyerek yol almaya çalıştıklarını belirten Peyroux; „Dom toplulukları sınırı kaçak geçip yüzyıl önce dedelerinin konakladığı aynı göç yolunu izlemişler“ ifadesini kullanıyor. 

Kimlikleri yok işlemleri de 

Fransa’da sokaklarda sadece Paris çevresinde 20 
bin civarında Dom bulunuyor. Bunların geldikleri coğrafyada herhangi bir kimlik kaydı bulunmadığı için resmi olarak oturum başvurusu gibi işlemler yü¬ 


rütmesi ise neredeyse imkansız. Öncelikle kimliğini belgelemesi gereken Domlar sokaklarda üç-beş aile biçiminde köprü altlarında, yol kenarlarında buldukları banklar üzerinde sabahlıyorlar. Karınlarını doyurmak için gün içerisinde özellikle kadın ve çocuklar dileniyor. Çoğunlukla kendilerini Arap olarak tanıtıyorlar. Çünkü başka türlü yemek bulamayacaklarını düşünüyorlar. 

Türkiye'de çadırları yakılmış 

İlk göç yolları olan Türkiye’de geçici bazı belgelerle farklı kentlerde tutulmuşlar. Mevsimlik işçi, hurda toplayıcılığı benzeri şekilde günlük 5 liraya çalıştıklarını ama çoğu zamanda çalıştırılıp paralarını alamamışlar. Birçok kentte kurdukları çadırlar; „Burada çingene istemiyoruz“ diyerek ateşe verilmiş. Raporda halen Türkiye’de 50 bin civarında Dom’un bulunduğu ifade ediliyor. Şimdi Paris’te, Brüksel’de ve Avrupa’nın değişik kentlerinde açlıkla, yoklukla geçirdikleri son üç yıllarının sürekli bedelini ödüyorlar. Önce inançları ve milliyetleri nedeniyle yaşadıkları coğrafyalardaki halkların daha sonra savaşın yeterinde acımasız davrandığı Domların kadınları ve çocukları her köşe başında ellerini uzatıp bir ekmek parası istediğinde dünya ve insanlık bir kez daha kendisinden utanmalı! 
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KAZA MI YAPTINIZ ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 


Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir’* 

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR 


KAZA DAVALARI 

GÖÇMENLİK DAVALARI 

C0NVEYANCING 

Araba / Minicab Kazaları 

Evlilik / Nişan Vizesi 

İşyeri Alımsatım 

İşyeri Kazaları ve Diğer Kazalar 

Ankara Antlaşması 

Turist Vizesi 

Sürekli Oturum Başvurusu 

Ev Alımsatımı 


*Terms and Conditions apply 


AİLE HUKUKU 

Aile Hukuku 
Boşanma davaları 
Ayrılık 
Çocuk 

Aile içi şiddet 



0208 342 70 70 
07816 646 345 


ERSAN&C0 S0UCIT0RS 

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında hizmet vermektedir. 


Avukat Serpil Ersan ile hukuk programı Euro Star ekranlarında 



Ground Floor, The Coliseum, 11 Salisbury Promenade, Green Lanes, London, N8 0RX 
Email: sersan@ersans.co.uk 
Web: www.ersans.co.uk 



ERSAN & CO 

SOLICITORS 
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“İngiliz Turist Eskiden 



Parasım Verip 
Sokağa İşerdi 
Şimdi Para da 

Vermiyor “ 


I ngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, İngiliz seyahat pazarının bir numaralı gündemi haline gelen sahte hastalık davaları ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Açılan pek çok sahte hastalık davasına yer verilen haberde, bu işin kökeninde neyin yattığına ve İngiltere yasalarındaki boşluğa da yer verildi. Haberde en dikkat çeken nok¬ ta ise, İspanyol bir avukatın ‘’sokağa işeyen İngiliz turist” değerlendirmesi oldu. 

The Guardian, İngiltere’de 2014 yılında bu yana 
50 kat artan ‘tatilde hastalandım’ davalarını ele aldı. 
Tazminattan para kazanmanın İngiltere’de çok eski ve yerleşik bir kültür olduğuna değinilen haberde, sahte dava açanların İngiliz yasalarındaki boşluklar¬ dan yararlandığı ifade edildi. 

İşte Guardian’in haberinden öne çıkan bölümler: 


larm nedeni ne? 

‘Hukuk şirketi cesaretlendirmese dava açamazdık’ 

2013 yılında Girit’te 5 yıldızlı bir otelde tatil 
yapan Sean ve Caroline Bondarenko, dönüşlerinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, 2016 yılında, tatilleri sırasında zehirlendiklerini iddia ederek 10 bin poundluk tazminat davası açtı. Söz konusu çift daha sonra, ‘’Eğer hukuk şirketi bizi cesaretlendirmese böyle bir davayı açmazdık” diye demeç verdi. Sonuçta sadece bir gün süren ve çok ciddi olmayan bir rahatsızlık geçirmişlerdi. 

Sahte davaya karşı 170 bin poundluk dava 

Ancak işler bu kez yolunda gitmedi. Girit’teki Caldera Palace Hotel, çiftin tatil sırasında çekip Facebook’tan yayınladıkları ve tatilin keyfini çıkardıklarını gösteren fotoğraflar ile otelin kamera kayıtlarını delil olarak sunarak karşı dava açtı. Otelin tazminat talebi 170 bin pounddu ve markasının zarar gördüğünü iddia ediyordu. Eğer Bondarenko çifti davayı 


kaybederse, çok sevdiği evini de kaybedecek ve bu nedenle çok endişeliler... 

Açdan davadaki beyanlar davacüara ait değil! 

Otelcinin açtığı karşı dava ile ilgili mahkeme evraklarını gördüğünde şok olduğunu belirten Sean Bondarenko, “Kağıtlarda otelle ilgili söylediğim iddia edilen beyanları gördüm. Bunların hiçbirini söylememiştik. Geleceğimiz için telaşlıyız ve evimizi kaybedebiliriz” derken, avukatlık bürosu ise ortada bir yanlış bulunmadığını iddia etti. 2013’teki tatil için 2016 yılında açılan sahte hastalık davası nedeniyle Bondarenko ailesi, bir anda kendilerini ‘gastroenterit’savaşlarının en ön cephesinde buldu. 

Hastalık davaları yılda 100 milyon pounda mal oluyor 

Son birkaç yıldır otelciler, İngilizler arasında yeni bir ‘hastalık’ keşfetti; melingering (rol yapma). İspanya’da otel ve apartman hizmeti sunan Cehat adlı şirket, son 3 yılda İngiliz turistlerin sahte hastalık davalarının sektöre 100 milyon pounda mal olduğu¬ 


nu belirtiyor. 

Dava açan İngiliz sayısı Almanların 35 katı 

Bir İngiliz tur operatörünün açıklamasına göre, geçen yılın temmuz-ağustos aylarında tatile giden 
750 bin İngilizden 4 bini ‘tatilde hastalandım ’ davası açarken, bu sayı 800 bin Alman turist için 134, 
375 bin İskandinav turist için 39 olarak gerçekleşti. 
Yılda ortalama 15 milyon turist ağırlayan İspanya’nm önde gelen gazetelerinden El Pais, İngiliz turistin gıda zehirlenmesi iddialarının tatili bedavaya getirme amacı taşıdığını yazdı. Gazete, ‘’Pek çok İngiliz ‘gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla, her şey dahil bir tatili bedava getirmenin yolunu buldu. ” diye yazdı. 

*Sokaklara işeyip parayı geri alıyorlar ’ 

Madrid’de bulunan bir hukuk firmasının kıdemli ortağı Marie Rogers, “İngilizler gelir ve İspanya ’da sokaklara işerlerdi. Ancak o eğlenceli hayatın parasını ödedikleri için İspanyollar ses etmezdi. Şimdi yine sokaklara işiyorlar ve paralarını alıp geri gidiyorlar. İspanyollar bu durumdan mutlu değil” diyor. 


Gastroenterit savaşları 

Seyahat şirketleri, sahte tazminat davaları konusunda dünya birincisi olan İngilizlere karşı savaş başlattı. Peki Akdeniz’deki bu ‘gastroenterit’ savaş- 



CLAIM 4 ACCIDENTS 


Haşan Özbek 

0756 551 7878 - 0208 800 2843 

337 Green Lanes, Haringey, Lontion, N41DZ 

Park sorunumuz yoktur yeni ofisimiz hmaebase kanısındadır 


KAZA 

YAPTINIZ ? 

Bize gelin hakkınızı arayalım! 

En Akıllı Seçim 

Hizmetlerimiz 

|/ Trafik kazaları 
î/ PCO lisanslı araçlar i/ İncinme davaları 
|/ İş kazaları 
|/ Kayıp Düşme Davaları 
24 Saat çekici servisi 

✓ 24 Saat’de kiralık araç 




Glaims'den 

ni hizmet 


"PPI bankanız size borçlu olabilir paranızı geri almak istiyorsanız lütfen daha detaylı bilgi almak için Haşan Özbek'i Arayınız 
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Edinburgh ve Londra’da 


Şengal Katliamı 

Protestosu 


§ engal Katliamı olarak tarih sayfalarında yerini alan Ezidi soykırımının üçüncü yıl dönümü Edinburgh ve Londra’da protesto 

ii. Britanya Parlamentosu önünde bir eylem düzenlendi. Şengal katliamında yaşamlarını yitirenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan eylemde 3 Ağustos’un "Kadın Kırımına Karşı Uluslararası Eylem Günü” ilan edilmesi çağrısı yapıldı. 

Eylemde üzerinde İngilizce olarak ‘DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidi kadınları unutmadık, unutmayacağız’, ‘Şengal kadınlarının özgürlüğü özgürlüğümüzdür’ yazılı büyük pankart açıldı. 

Londra Kürt Halk Meclisi ve Roj Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen eylemde ‘DAİŞ’in elinde tek bir Ezîdî kadın kalmayıncaya dek kesintisiz örgütlenme, direniş ve özgürlük’ mücadelemiz devam edecek denildi. 


Britanya Parlamentosu önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada Şengal’de yapılan soykırımın bir kadın kırımı olduğuna dikkat çekilirken, kadınların sistematik olarak hedef alındığı, halen 3 bin kadının kurtarılmayı beklediği, kurtarılan kadınların ise ömürlerinin geri kalanında travmayla yaşayacağı ifade edildi. 

Edinburgh’da ise Navenda Komela Kurd bünyesinde ‘3 Ağustos Şengal Katliamı Mezopotamya’yı karanlığa gömme çabasıdır’ şiarıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. 

Etkinlikle yapılan açıklamada “DAİŞ çetelerinin eliyle 3yıl önce 3 Ağustos 2014yılında Ezidi Kürtlerinin kadim ve kutsal yeri Şengal’e saldırarak, Ezidi kadınları şahsında Rojava Kürdistan’mda Kürt kadınları öncülüğünde gelişen Rojava Devrimi’ni boğmak istediler” denildi. 

Etkinlik sinevizyon ve Gören Be Ax belgesel filminin gösterimi ile son buldu. 
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Ingiliz Tıp Uzmanlan: 

* Antibiyotikler 

İyi Hissedene Dek 

Kullanılmalı’ 


I ngiltere’de bir grup tıp uzmanı, yaygın kanının aksine tedavi sırasında verilen antibiyotiklerin tamamının bitirilmesinin yararlı olmadığı uyarısını yaptı. 

Aralarında Oxford Üniversitesi’nden bilim adamlarının da bulunduğu uzmanlara göre, hastalara antibiyotikleri, “kendilerini iyi hissedene dek kullanmalarının” tavsiye edilmesi gerekiyor. 

Ancak bazı uzmanlar ise dozajla ilgili kararın hastanın kendisine bırakılmasının, sonuçları olumsuz olabilecek “karışıklıklar” yaratabileceği uyarısı yapıyor. 

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin manşetin¬ den duyurduğu habere göre, söz konusu uzmanlar, aşırı antibiyotik kullanımının, antimikrobiyal direnç oluşturabileceğini tespit etmiş. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün mevcut raporları, antibiyotiklerin, başka kuvvetli hastalıkların tetiklenmesinin önüne geçilmesi için, reçetelendiği gibi tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. 


‘Bu görüşün artık dile getirilmemesi çağrısı yapıyoruz’ 

British Medical Journal’da ortak bir makale yayımlayan 10 uzman, antibiyotik tüketimi hakkındaki mevcut bu tutumun bilimsel kanıtlara dayanmadığını ve sonlandırılması gerektiğini savundu. 

Makaleye imza atan uzmanlara göre, antibiyotikle ilgili mevcut kullanım tavsiyesi, antimikrobiyal direnç oluşturabilecek olması nedeniyle halk sağlığını daha fazla riske atıyor. 

Brighton and Sussex Medical School’da bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan profesör Martin Llewelyn, “Antibiyotiklerin reçetelendiği gibi tüketilmesinin yarattığı aşırı kullanım endişesi, yetersiz tedavi endişesinin gerisinde kalıyordu” diyor. 

Makaleyi kaleme alan Llewelyn şöyle devam ediyor: 

“Antibiyotik tedavisinin erken sonlandırılması- nın, ‘antibiyotik direnci’ yaratacağı kanısı delillere dayanmıyor. Aksine antibiyotiklerin gereğinden faz¬ 



la kullanılması direnç oluşturma riskini artırıyor. 

“Doktorlara, eğitimcilere ve kamu sağlığı yöneticilerine, antibiyotiklerin tamamının bitirilmesi yönündeki görüşü artık seslendirmeme çağrısı yapıyoruz.” 

'Penisilin kullanıyorsanız, tam kullanın' 

Antibiyotiklerin erken bırakılmasının daha tehlikeli hastalıkları tetikleyebileceği düşüncesi penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming’e kadar uzanıyor. Fleming, 1945 yılındaki Nobel ödülünü kabul konuşmasında, “Penisilin kullanıyorsanız, tam kullanın” demişti. 

Bu görüşe karşı çıkan 10 uzman isim ise, bir hastanın antibiyotik kullanmaya başlaması, deride ve midede daha sonra problem yaratabilecek bakterilerin oluşmasına da imkan veriyor. Kullanım süresi uzadıkça bu direnç de artıyor. İngiltere’de resmi rakamlara göre her yıl en az 12 bin kişi antibiyotiklere direnç kazanmış mikroplar nedeniyle hayatını kay¬ 


bediyor. Ancak Royal College’tan doktorlar, hastaların kendilerini iyi hissettikleri zaman ilacı bırakabilecekleri yönündeki görüş için “bunun karışıklık yaratabileceği” endişesini dile getiriyor. 

'Halka verilen mesaj henüz değiştirilmemeli' 

Royal College’ta kürsü başkanı olan Prof. Dr. Helen Stokes-Lampard, antibiyotiklerin kullanım miktarının kişiye göre belirlendiğini söyleyerek, “Çoğu durumda kullanım süresi son derece kısa. Örneğin; idrar yolları iltihaplarında 3 gün tedavi için yeterli oluyor” diyor. 

İngiltere’de hükümetin sağlık alanındaki en üst düzey danışmanı olan Dame Sally Davies ise halka verilen mesajın ileri araştırmalar tamamlanana dek değiştirilmemesi gerektiğini açıkladı. 

Uzmanlar, tüberküloz gibi hastalıkların tedavisinde, uzun süreli antibiyotik kullanımının hayati önemde olduğunu da belirtiyor. 



Ocakbaft 
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S anal para birimi Bitcoin, son bir haftadır üst üste rekorlar kırarak 3400 dolar seviyesini de aşmış durumda. 

Yılbaşında Bitcoin’e yatırım yapan bir kişinin yatırımı şu anda üç kattan fazla değerlenmiş durumda. 

Sanal para biriminin bu kadar hızlı değer kazanmasının ardında ise birkaç neden yatıyor. 

Bitcoin’i ayakta tutan kilit bilgisayar programları geçtiğimiz ayın başlarında sistemi güncellemenin zamanı geldiği konusunda fikir birliğine vardı. 

Mevcut teknolojik altyapı, Bitcoin’e yönelik giderek artan talebi karşılama konusunda yetersiz kalmaya başlamıştı. 

Devreye giren yeni teknoloji 

Bitcoin’de işlemler, Bitcoin bloklarının birbirleri¬ ne eklenerek kriptolanmış blok zincirleri oluşturul¬ 


masıyla gerçekleşiyor. 

Ancak kısa süre öncesine kadar blok zincirlerinin veritabanı 10 dakikada 1 megabayt veri işleme kapasitesiyle sınırlıydı. Bu da saniyede 7 işlem anlamına geliyordu. 

Büyük çaplı Bitcoin işlemlerinin yapılması, yani bir hesaptan diğerine Bitcoin transferi, eski sistemde saatler alıyordu. 

Sorunu çözmek için ortaya önce Segwit2x adlı yazılım güncellemesi fikri atıldı. 

Segwit2x ile önerilen, söz konusu Bitcoin işlemleriyle ilgili verilerin bir kısmının bloklar dışına taşınması ve paralel depolama ile Bitcoin işlemlerindeki veri transferi hızının artırılmasıydı. 

Başta bu güncelleme Bitcoin stoklama hizmeti veren “elektronik cüzdan” şirketleri tarafından yaygın olarak benimsendi. 


Bitcoin'de 'iç savaş' 

Bitcoin içerisindeki tüm programcılar Segwit2x güncellemesine yüzde 100 inanmamıştı. 

Bitcoin Cash adı verilen çözümü ileri sürenler, verilerin bloklar dışına taşınmasına karşı çıktı ve bunun yerine blokların kapasitesinin 1 megabayttan 8 
megabayta çıkarılmasını önerdiler. 

Taraflar arasında bir anlaşmaya varılamadıkça belirsizlik Bitcoin fiyatını da etkilemeye başladı ve fiyatlamalarda sert dalgalanmalar gözlendi. 

Sonunda elektronik cüzdan hizmeti veren şirketlerin tavrını Segwit2x’den yana koymasıyla birlikte ‘iç savaş’ önlendi ancak Bitcoin’de büyük bölünme de yaşanmış oldu. 

Bugün Segwit2x güncellemesiyle yola devam eden Bitcoin (BTC) ile Bitcoin Cash (BCC) aynı anda ayakta kalma mücadelesi veriyor. 


Bitcoin nedir? 

Sanal para birimi olarak da adlandırılan Bitcoin, ardında hiçbir dayanak bulunmayan bir ödeme aracı olarak kabul ediliyor. 

Bir devlet ya da resmi bir kurum tarafından düzenlenmeyen Bitcoin'i 'madenci' adı verilen yazılımcılar dijital dünyada üretiyor. 

Bitcoin hızlı para gönderimini sağladığı için IMF, Dünya Bankası ve merkez bankaları tarafından portföylere dahil ediliyor. 

Ancak ardında bir dayanak olmaması gerekçesiyle 'terörün finasmanı, karapara aklama'gibi alanlarda kullanılabileceği uyarıları yapılıyor. 



Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 

Mide İltihabı Salgını 


D ünya Atletizm Şampiyonası için Londra’ya gelen ve aynı otelde kalan 30 sporcu ile personel mide iltihabı geçirdi. Salgın nedeniyle zehirlenen Botsvanalı atlet Isaac Makwala 
200 metre, İrlandalI atlet Thomas Barr ise 400 metre 
engelli yarışlarından çekildi. Makvala, Türkiye’yi temsil eden atlet Ramil Guliyev’in önemli rakipleri arasındaydı. 

Şampiyonanın organizatörleri, Makwala’nm kaptığı mikrop nedeniyle mide iltihabı geçirdiğini doğruladı. 

Makvala dün 200 metrede yarı finalde yarışacaktı. 
400 metrede yarışıp yarışmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

Organizatörlerden yapılan açıklamada ise “Dünya Şampiyonası için resmi takım otellerinden birinde konaklayan takım sporcuları için bildirilen birkaç mide iltihabı vakası daha mevcuttur” ifadesi yer aldı. 

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu da, 30 sporcu ve 


kafile personelinin de aynı rahatsızlıktan etkilendiğini açıkladı. 

Adı açıklanmayan otelde geçen hafta da bazı Alman ve Kanadalı sporcularda benzer rahatsızlıklar görüşmüştü. Almanya kafilesi bunun üzerine otelini değiştirmişti. 

Otel yetkililerinin Uluslararası Atletizm Federasyonu yetkilileriyle yaptıkları ortak çalışma sonucu sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını tespit ettikleri belirtildi. 

Besinlerle ve temas yoluyla bulaşabiliyor 

Hijyenik olmayan besinler nedeniyle yakalanma ihtimali çok yüksek olan mide iltihabı mikrobu, aynı zamanda temasla da bulaşabiliyor. 

Mikrop midede enfeksiyona sebep olarak, şiddetli karın ağrısı ve kusmaya neden oluyor. 


TRI-CITY LTD. 
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Guantanamo’dan Rakka’ya, 
Libya’dan Ankara’ya 

Turuncuların Savaşı 


Hasarı Özgür Top - GazeteDuvar 

ayış 2004’te internette yayınlanan bir video dünya kamuoyunu dehşete düşürmüştü. Düşük çözünürlüklü bu videoda, Irak’ta kaçırılan ABD vatandaşı teknisyen Nicholas Berg ve yüzlerini maskeyle kapatmış silahlı beş kişi görülüyordu. Yere diz çöktürülen Berg’ün arkasında görülen beş kişi, içlerinden birinin bir bildiri okuması sonrasında Berg’ün üzerine çullanarak bıçakla Berg’ün kafasını kesiyordu. 

Videoda, Berg’ü öldürenler bunu Ebu Garib cezaevindeki kadın ve erkeklerin onuru için yaptıklarını söylüyorlardı. İnfazı yapan kişinin bugün ülkemiz¬ de IŞİD ismiyle bilinen örgütün temelini atan Ebu Musab Zerkavi olduğu iddia edildi. Videoda en dikkat çeken noktalardan biri Berg’ün turuncu giysiler içinde olmasıydı. Bu kostüm, ABD’deki Guantanamo Hapishanesi’nde mahkumlara giydirilen turuncu tulumları anımsatıyordu. Dahası bu kostümlerin, infazcıların bahsini ettiği Ebu Garib Cezaevi’ndeki mahkumların üzerinde de kullanıldığı kamuoyuna sızan fotoğraflarda görülmüştü. 

Örgüt, o günden beri kameralar karşısında infaz ettiği yüzlerce kişi üzerinde bu turuncu tulumları kullandı... 

Bu türden bir videoyla karşılaşmamız ilk değildi. Şubat 2002’de yayınlanan bir başka videoda, Pakistan’da kaçırılan ABD vatandaşı gazeteci Daniel Pearl’ün öldürülüşü görülüyordu. Bu infaz videosunda da Guantanamo’dan bahsediliyor, orada tutuklu bulunan militanların serbest bırakılması talep ediliyordu. Aslında mahkumların üzerinde tek tip elbise kullanılmasının bu videolarda konu edilen Guantanamo’dan çok daha uzun bir geçmişi var. Mahkumların kendilerine giydirilen “gülünç” kostümlerle alaya alınmaları, kamuya açık biçimde azap çektirilmeleri ve şiddetin seyirlik bir unsura dönüştürülmesi, beden bütünlüklerinin bozulmasıyla “gülünçleştirilmeleri”, kendi giysilerinden mahrum bırakılarak benliklerinden soyutlanmaları, tek tip üniforma giydirilerek “komutları uygulayan birer 


askere” dönüştürülmeleri (Foucault’nun bedenin “siyasal anatomiye” dönüştürülmesi şeklinde ifade ettiği (1)) gibi yöntemler iktidar mekanizmalarının sıklıkla kullandığı yöntemler olageldi. 

20’nci yüzyılla beraber pek çok devlet bu yöntemlerin birçoğunu kullanmayı yasa dışı ilan etti. Ancak Ebu Garib Hapishanesi’nde de görüldüğü gibi, bunlar kısmen de memurların “kontrol dışı” uygulamalarıyla varlığını sürdürdü, sürdürüyor. 

Tek tip elbise yönteminin uygulamasına ise kurumsal olarak devam edildi ve kimi ülkelerde bu bir norma dönüştü. Örneğin ABD hapishanelerinde, Dalton Kardeşler’den anımsayacağımız sarı ya da beyaz zemin üzerine siyah çubuklu üniforma 20’nci yüzyıl boyunca genel olarak tercih edilen kostüm olmuşken, bir süredir çeşitli renklerde tek tonda üretilmiş tulumlar kullanılıyor. Mavi, beyaz gibi başka renk ve tonlar da bu hapishanelerdeki üniformalarda kullanımda olsa da, en çok bilinen tür -sıkça işkence iddialarıyla gündeme gelen Guantanamo vesilesiyle- turuncu olanları. Yüksek doygunluğa sahip turuncu renkteki bu kostümlerle, bir firar durumunda mahkumun saklanmasının zorlaştırılması, bir kargaşa durumunda mahkumun sivil yahut üniformalı görevlilerden kolayca ayırt edilebilmesi gibi amaçlar güdülüyor. Ancak bu baskın renk ile tıpkı geçmişteki emsallerde olduğu gibi mahkumun -tersine bir greenbox mantığı ile- tabiattan ve “normal” vatandaştan tamamen soyutlanmasının, özgün materyallerinden kopartılarak “itaatkar bir bedene”dönüştürülmesinin, kendilik algısının yokedilmesinin de amaçlandığını unutmamak gerek. 

Turuncu tulumların kullanımı, yukarıda bahsettiğim gibi Nicholas Berg’ün infaz videosuyla Irak’taki cihatçı harekette de görüldü. Örgüt, bu tip yöntemleri “kısas” şiarıyla meşrulaştırıyordu. Ve ayrıca bu görsel mesaj, ABD’ye “ne kadar güçlü olursanız olun, bizim tutsaklarımıza yaptığınız gibi sizlere turuncu tulumlar giydireceğiz”, “bizim de bir gücümüz var ve bize yaptıklarınızı size yapabiliriz”şeklinde ifade edebileceğim bir tür meydan okumayı da içeriyordu. 


2014-2015’lere gelindiğinde örgüt gücünün zirvesine ulaştı ve turuncu tulumlar giydirdiği kişileri “yaratıcı” yöntemlerle infaz ettiği vahşet dolu videolar dünya gündeminin olağan unsurlarından biri haline geldi. Örgütün yayınladığı yüzlerce infaz videosunda binlerce kişi bu tulumlar içinde infaz edildi. Bu şekilde öldürülen kişilerden biri, ABD vatandaşı gazeteci James Foley idi. 2014 yılında kaçırılan James Foley’nin başının kesilerek infaz edilişini gösteren videoda kendisi turuncu giysiler içinde görülüyordu. Rakka’da gerçekleşen bu infazın üzerine, turuncu tulumlar üzerine düşünmeye başlamış ve Guantanamo’dan Rakka’ya isimli bir iş üretmiştim. İslam Devleti (İD), tıpkı ABD’nin yaptığı gibi mahkumlarına turuncu tulumlar giydiriyordu. Ama bu iki turuncu arasında gözle görülür bir ton farkı mevcuttu. Guantanamo’da çekilmiş bir fotoğrafta görülen turuncu tulumdan, Photoshop’ta damlalıkla aldığım ton ile Foley’nin infaz videosunda görülen giysisinden aldığım tonu birbirine kavuşturarak ürettiğim renk geçişini sergi alanındaki bir duvarın yüzeyinin tümüne uyguladım. Bu işi yaparken tartışmaya değer bulduğum olgu, bu iki yapının yer yer birbirini andıran söylemleri (ya bizdensin, ya onlardan; düşmanla sonuna kadar mücadele vb.) ve yöntemleriydi (sivil hedeflere yönelik kitlesel katliamlar, şiddetin seyirlik bir unsura dönüştürülmesi, yerleşim birimlerinin tahrip edilmesi). Ayrıca İD’nin kendi söylemini, dünyadaki tüm kötülüklerin hamisi olarak gördüğü ve yıkacağını iddia ettiği ABD’nin, büyük ötekinin yöntemleriyle kuruyor olması da bana göre ironik bir husustu. 

Ben bu işte iki turuncudan bahsederken, süreç daha da ilginçlik kazandı ve başka turuncular da gündeme girdiler. İD ile çatışma halinde olan Ceyşül İslam isimli bir başka cihatçı örgüt Temmuz 2015’te bir video yayınladı. Bu videoda Ceyşül İslam militanları, İD üyesi olduğunu iddia ettikleri kişileri, turuncu tulumlar giyerek infaz ediyorlardı. Turuncu tulumlu kurbanları infaz eden İD militanları bu kez turuncu tulumlular tarafından infaz ediliyordu. İlerleyen süreçte turuncu renkteki kostümler sahadaki başka aktörler tarafından da kullanıldı. Son olarak 


geçtiğimiz günlerde Libya ordusunun, İD militanlarını turuncu tulumlar giydirerek infaz ettiği iddia edildi. Guantanamo’ya karşı Rakka turuncusu, Rakka turuncusuna karşılık Ceyşül İslam ve Libya turuncusu. Sonu görünmeyen bir turuncular savaşı... 

Türkiye de son günlerde bu turuncu gündeme dahil oldu. Guantanamo’dan yola çıkan tulumlar, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika’yı dolaşarak Türkiye’ye giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarına tek tip elbise giydirileceğim şu sözlerle duyurdu: Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. 

Bu renklerden birinin mi yoksa başka bir tonun mu kullanılacağını süreç gösterecek. 

Türkiye, hapishanelerde tek tip elbise uygulamasının hayata geçirilmesi fikriyle ilk kez yüzleşmiyor. 
12 Eylül darbesi ertesinde gündeme gelen tek tip elbise uygulaması devrimci tutuklu ve hükümlülerin direnişiyle karşılaşmış ve gündemden çekilmişti. 

Dahası, aslında Türkiye turuncu tulumla da ilk kez karşılaşmıyor. 

2003’te İstanbul’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve El Kaide’nin Türkiye yapılanması içinde Usame Bin Ladin ile yüz yüze görüşen tek kişi olduğu söylenen Louai Sakka , 2006 yılında duruşmaya getirilirken üzerindeki kıyafetleri yırtarak çıkarınca içine giydiği turuncu giysiler görüldü. 
Guantanamo’daki uygulamayı protesto etmek için bunu yaptığını söyleyen Sakka, mahkeme salonuna alınmadı. 

Sakka’dan 11 yıl sonra duruşma salonları yeni tulumlarla “renklenecek”, turuncu savaşları Türkiye’yi de içine alarak sürecek gibi görünüyor. 
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Tarih Bugünün Aynasıdır, 

Yanılmaz Bilesiniz! 


Ruhi Karadağ 

Tarihinden korkanlar tarih yazamazlar, beceremezler sadece yaşarken ölümü ya da öldürmeyi düşünürler. Kanla beslenirler! 

Tarihini bilmeyenler, sevemez, düşünemez, yaşayamazlar... 

Tarihi yazanlar, sevdalıdır, âşıktır, gönül çelendir, kara sevdalıdır... Tarih insanlığın varoluşunun anlatısıdır. Hayatın ta kendisidir. Yeter ki yaşamayı ve yaşatmayı doğru ve gerçek öğren, öğret. 

Herkes tarih yazamaz, korkaklar asla yaz(a)maz. 

Tarih insanlığın nefesidir. Sevginin, gücün, aşkın, kavganın, adaletin, özgürlüğün, direnmenin, barışın... sesidir tarih. 

Dededir, nenedir, annedir, babadır, ağabeydir, kardeştir, ailedir... Tarihin yoksa zaten sende yoksundur. 

Yoldaştır, arkadaştır, dosttur, devrimcidir, öğretendir. 

Tarih hayatın aynasıdır, bilemezler. Bilselerdi, görür, utanır, susar ve giderlerdi... Tarih, cehaletin düşmanıdır, cahilseniz bilemezsiniz. Yakmak, yıkmak, değiştirmek, eksiltmek, öldürmekle tarih değişmez. 

Yalan, yanlış, hazır, kurgulanmış, yönlendirilmiş tarih, tarih değildir. Sadece kötü bir düştür. Uyandığınızda tokat gibi suratınıza çarpar. Aklınız tutulur, utanırsın, gözlerin kör olur, yüreğin sel olur akar gider, bilinmez bir kuyuda kaybolur, yok olursun. Bir kere yazılmaya görsün tarih, dokunamazsın. Elinde kalır, kanatır. 

Kanarsın. 

Tarih, tüm zalimleri yok sayar. Sadece direnenler kalır geriye. 

Yaşadığımız topraklar öyle acılı ve öyle direngen ki, tarih boyunca hangi kral, hangi imparator diz çökmemiş ki, ne zalimler direnebilirmiş, ne de sultanlar. Bu topraklar kalsa kalsa “Sultan Süleyman’a kalırdı,” o da yaptıklarıyla kaldı ve gitti. 

Aynı gün içinde farklı iki tarih ve kültür yok ediliyor. 

Biri Serhat şehri Van’da, diğeri Ege’nin sesi İzmir’de. 

OOOOHAL de susuyoruz! İzliyoruz! 


Serhat’taki l’inci derecede, Ege’deki ise 3’üncü derecede SİT alanı olarak resmi kayıtlara geçmiş. 

Van Edremit Belediyesi’ne OH AL nedeniyle atanan Akif Çiçekli ile Büyükşehir Belediyesine atanan Vali Murat Zorluoğlu, yan yana gelmiş düşünmüşler taşınmışlar, tuvalet yapmak istemişler. 

Tam bir “Davaro” filminin hikâyesi. Sadece zamanlar ve mekânlar farklı, Kemal Sunal ölmeseydi de görseydi. Şu halimize nasılda bir küfür patlatırdı. 

Tören için hazırlıklar günlerce sürmüş. Açılışlar yapılmış, söz konusu projeyi kendi medyalarına “Burası Antalya değil Van ” başlığıyla servis etmişler. Gazeteler ve televizyon de bu tuvalet olayını aslını görmez, göremez. 

Ne oluyor diye bir çıkıp sormamış, soramamış. 
Hadi gel de söyleme, OOOOHAL. 

Tarihin orta yerine tuvalet 

İbreti âlem olsun diye, görmek gerek. Bugüne kadar defalarca araştırılmış ve arkeolojik çalışmalar yapılmış. Devletin resmi tutanaklarında kayıtlara geçmiş. Bu kayıtlar da, MÖ 3 bin yılından Ortaçağ’a kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığına yer verilmiş. 

Bu alanda neler çıkmamış ki, tarihin düşmanlarından başka her şey çıkmış. Urartu dönemine ait 24 
mezar, insan iskeletlerine ait kafatasları bunlara örnek. Ayrıca “pencere açma ameliyatı” da ilk burada, Dilkaya Höyüğünde gerçekleştiği tarihin sayfalarına kaydedilmiş. Daha bitmedi, bu tarihi alan, yakın döneme kadar Ermenilere de ev sahipliği yapmış. 

Ermeniler, bu kadim topraklara atalarının mezarların bırakarak gitmek zorunda kalmış. Sürülmüşler. 
Diyar diyar yolculukları devem etmiş. 

O günden beri kimse oralara, Dilkaya Höyüğü’ne dokunamamış/dokunmamış. 

İste bizim hikâyemiz. Tam da burada başlıyor. 

Karşılarına bu kez AKP çıkıyor. Kendilerine yakışan bir projeyle tarihi değiştirmek için kolları sıvamışlar. Düşünüp taşınmışlar, danışmışlar, kültür politikalarında ki bir eksiği bulmuşlar, bir hela, yani kenef, yani ayakyolu, yani tuvalet. 

Tarih bir de böyle yazılır, demişler. 

Tarih yanılmaz bilesiniz, diyenleri de dinlememişler. 

Aslında bu yaşadığımız, politik arenanın, halkına 


layık gördüğü bir proje. İnatla görmek istemiyoruz, onlar da tekrar tekrar bunları yapmakta bir beis görmüyor. 

Tarih, insanm/hayatın aynasıdır yanılmaz, bilesiniz. 

Her şeye rağmen tarihe direnen arkeolojik mezarların üzerine, bugün tuvalet yapan düşünce, akıl, üst akıl, yarın bu yaptıkları için hesap verecektir. 

Tarih, umuttur. 

Umut, yaşamdır. 

Bir de yüzümüzü Ege’ye dönelim. 

İzmir’in yanı başında, adı gibi tarihe beşiklik ve tanıklık etmiş tatlı mı tatlı, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir köy; Şirince. 

Çok eskilere dayanan bir tarihi ve kültürü var. 
Kim bilir belki de o topraklarda insanoğlunun tarihi Şirince de başlamıştır. 

Tanrılar burada kol gezerken kimsecikler dokunmamış. Kimsecikler kırıp, dökmemiş. Dinler buralarda toprağa su, gökyüzüne renk verirken, kimsecikler sesini kesmemiş. Yakıp, yıkmamış. 

Şirince bir din merkezidir. Kiminin camisi, kiminin sinagogu, kiminin kilisesi varmış. Şirince’nin tarihinde, 40 kadar manastırı olduğu hatta Meryem’in bu köy tarafından bakıldığı, ihtiyaçlarının buradan Bülbül dağında götürüldüğü söylenir. 

Herkesin kardeşçe yaşadığı bu topraklarda, Serhat’ta Ermenilerin başına gelenlerin aynısını Ege’dekiler başına da gelmiş. Bu kez sürgün edilenler Rumlar ve diğerleri. Uzun bir süre sessiz, sedasız kalmış. 

Bir gitmişler kaybolmuşlar, hep uzaktan sevmişler. 

İste bizim hikâyemiz tam burada başlar. 

Her şeye rağmen tarihi ile direnen, dinlerin merkezi Şirince bu kez günümüzde kapılarını sonuna kadar “bilime ve sanata” , “teori ve pratiğe” açmış. 
Güzelliklerini ve birikimlerini, bilimle ve sanatla taçlandırmak istemiş. Daha da Şirince Tenmiş. 

Felsefe köyü. 

Matematik Köyü. 

Kütüphane. 

Kooperatifler ve ortak üretim alanları. 

Eleştirel düşünceyle tanışıp, dünyayı yeniden ta¬ 


nımak için atölyeler kurulmuş. Bilimsel çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yeni bir ‘düşünce akımı” karşılarına çıkmış, AKP’nin üst politik aklı. Dur! Demiş, durmuşlar... 

AKP, “Artık düşünmenize ve bilimsel çalışmanıza gerek kalmadı” demiş. 

Bu yeni politik akım, OHAL ile her tarafı kasıp kavurmuş. 

Saray herkes adına, düşünmüş ve konuşmuş. Ve buyurmuş; 

YIKIN! 

Tarih yıkılmaz, yanılmaz. 

Şirince’de matematik köyü ve Türkiye’nin en önemli Dilbilimcilerinden Yazar Sevan Nişanyan’ın evi dahil sonradan restore edilen 128 tarihi yapı hakkında yıkım kararı çıkartıldı. 

2 Ağustos 2017’de sabah, girişim başladı. 

Tarih bir daha utandı. 

En çok bildikleri ve yaptıkları şey bu, yakın-yıkın. 

Yıkacaklar-yakacaklar. Ya sonra? 

Bu çekilen acının bir sonu yok mu? 

Birileri, bir ses versin, tarihi yeniden yeşertsin. 

Yaşamak bu denli utanılacak bir şey olmamalı. 

Bu kadar renksiz, donuk ve soğuk hiç olmamalı. 

Acılardan arta kalan ne varsa elbette tek tek yaşanır ve biter. 

Tarihten korkan bir kuşağın döneminin yaşanmışlığı ve tükenmişliği de yine tarihin sayfalarında yer alacaktır. 

Oysa politik hırslarla ve siyasi oyunlarla akıp giden zaman ne kadar da önemli, bir bilseler. Tükenip giden şeyin kendileri olduğunu bir fark etseler. 

Bir bilseler, kıyılan, yakılan, yıkılan, sürülen, öldürülen, yok edilen her şey; aslında kendilerinin geleceğidir. Geleceğin sesini duyun! 

Tarih sayfalarında yazılanları görür gibiyim, 

Sussam, tarihi küstürürüm, 

Gitsem, tarihi kızdırırım, 

Yazsam, sımsıkı sarmalar ve kucaklar tarih. 

Yazdım! 

Yazın! 
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H ollanda ve Belçika’daki tavuk çiftliklerinde kullanılan Fipronil adlı haşere ilacının yumurtalara karışması nedeniyle ortaya çıkan skandal büyüyor. 

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Belçika’nın zehirli yumurta skandali konusunda sessiz kaldığına ilişkin iddialar üzerine inceleme başlattı. AB mevzuatına göre, üye ülkeler gıda güvenliği konusunda sorun çıkması halinde, derhal “Avrupa Uyarı Sistemi”ne bilgi vermek zorunda. 

Ancak Belçika hükümeti bu konuda geç kalmakla ve ülkedeki 57 tavuk çiftliği hakkında zamanında soruşturma başlatmamakla suçlanıyor. Belçika Federal Gıda Güvenliği Dairesi’nin (AFSCA) ise Haziran ayından bu yana skandaldan haberdar olduğu ortaya çıktı. 

Yetkililerin, yumurtalardaki zehrin “halk sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığı” gerekçesiyle 


açıklama yapmadıkları belirtildi. AFSCA, ancak 
20 Temmuz’da açıklama yaptı. Belçika ve Hollanda’daki tavuk çiftliklerinin en büyük alıcısı konumundaki Almanya da, Brüksel yönetimine tepkili. 

Almanya ve Hollanda, Belçika’daki skandala ilişkin kapsamlı soruşturma istiyor. Avrupa Komisyonu’nun gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis, Belçika ve Almanya Tarım Bakanlığı yetkilileri ile sık sık bir araya gelerek, skandalin ortadan kaldırılması için görüşmeler yapıyor. 

Belçika’nın 57 tavuk çiftliği ile ilgili başlattığı araştırmanın birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. 

Hollanda'da zehirli yumurtalar doğal yakıta dönüşüyor 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “orta ölçekte zehir” olarak tanımlanan Fipronil adlı haşere ilacının Hollanda ve Belçika’daki tavuk çiftliklerin¬ 


de bit, pire ve keneye karşı kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 

Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), 20 
Temmuz’da Fipronil adlı ilacın yumurtalara karıştığını açıklayarak, tüketicileri uyarmıştı. Hollanda yetkililerine göre, yoğun miktarda Fipronil içeren yumurta tüketimi böbrek, karaciğer ve tiroid bezlerine ciddi zarar veriyor. 

Skandalin ortaya çıkması üzerine Hollanda’da 
180 tavuk çiftliği kapatıldı. Bunlardan 138’inin 
ruhsatı tamamen iptal edildi. Marketlerde yumurta satışları geçici bir süre durduruldu. 

Hollanda’da Fipronil skandali nedeniyle her gün yüz binlerce tavuk itlaf, milyonlarca yumurta da imha ediliyor. 

Fipronil bulaşan tavuk ve yumurtalar doğal yakıta dönüştürülerek enerji üretiminde kullanılıyor. 

Brabant eyaletindeki Son kasabasında bulunan 


Rendac adlı firma, ölü hayvan ve atık gıdaların işlenmesi konusuyla uğraşan tek şirket. 

Hergün 3 milyon yumurta ve yüz binlerce ölü 
tavuk, büyük kazanlarda yüksek basınç altında 133 
derecede 20 dakika boyunca sterilize ediliyor. 

Elde edilen ve tamamen proteinden oluşan bu madde kurutularak toz haline getiriliyor. Bu toz, enerji üretiminde kullanılan doğal yakıta ekleniyor. 

Ürün, çimento fabrikalarında da fırın yakıtı olarak kullanılıyor. 

Rendac yöneticisi Sjors Beerendonk’a göre, yaşanılan üzücü bir durum ancak tavuk ve yumurtaların yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor olması da olumlu bir adım. 

Şirket, Hollanda’daki mezbaha atıkları ile ölen hayvanları da benzer yöntemle doğal yakıta dönüştürüyor. 
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Soykırımın Üçüncü Yılında 

Şengal Fermanı 


Azad Barış 

E zidilerin deyimiyle “o büyük şey” kâinat henüz yeni bir güne gebeyken başlamıştı. 
Şengalliler güneşin aydınlığını karşılamaya hazırlanırken karanlığa çaput bağlayanlar kara kaftanlarıyla yürüdüler ateşin çocuklarının üzerine... 

Öyle bir yürüdüler ki asırların sessizliği büyük bir tufanla yeri göğü inletmişti. Onlar uğursuzluğun sesini, merhametsizliğin rengini ve ölümün fırtınasını getirmişlerdi. Onlar kara kaftanlarıyla atalarından devraldıkları dikenli ölüm ağlarını insanlığın tüm masumiyetine ördüler. Onlar çaresizliğe hükmedip güneşin çocuklarını bir bir ölüm tarlalarına sürüklediler. Öyle ki kendi yavrularını yiyen kara örümcekler kadar merhametsizdiler. İnsanlığa galiz sözler söyleyecek kadar küçüktüler. Güneş merhametsizliğin karşısında acılar doğurmaya başlamış ve karanlık gittikçe uzuyordu. İşte o gün Şengalliler kâinatın 
ilk kıvılcımı olan o büyük ateşe avuçlarını açıp 72 
millet için daha duaya durmadan 73. kez kara kaftanlıların istilasına uğradılar. Çöken karanlık dağıldığında dehşet bütün büyüklüğüyle ortadaydı. Tarihler 3 Ağustos 2014’ü gösterdiğinde “ölüm meleğinin neferleri” halkların marifet kapısı ve kültür hafızası olarak bilinen, Ezidilerin yaşadığı yerleşim yerleri¬ ne yıkım gücü yüksek büyük bir saldırı düzenlediler. 
IŞİD ve onun işbirlikçileri bu büyük saldırıyı “cihadın kutsal seferi” olarak tanımlayarak Ezidi cemaati¬ ne karşı akla durgunluk veren bir vahşet sergilediler. 

Trajedinin başka bir boyutu da o güne kadar birbirleriyle komşu, dost, kirve ve hısım olan insanlar, aniden birer canavara dönüşerek yakınındakini boğazlamaya ve alt etmeye kalkıştılar. Kendilerini ‘İslam Devleti’ adına Allah’ın askerleri ve Ezidi cemaatini ise “Tanrı tanımaz” olarak gören bu galizler, arkalarında izleri yüz yıllar boyunca silinemeyecek kadar büyük bir yıkım bıraktılar. IŞİD ve onun yerli milisleri girdikleri her köye, önce zorla din değiştirmeyi dayatmış, ardından yakaladıkları erkekleri öldürmüş, kadınlara ve kız çocuklarına ganimet olarak el koymuş, pazarlarda “seks-kölesi” olarak satışa çıkarmıştır. 5000’i aşkın Ezidi kadını IŞİD tarafından şeriat kisvesi altında akıl almaz uygulamalara maruz kalmış ve tecavüz edilmiştir. Ellerindeki 1.000’i aşkın esir Ezidi çocuğu ise çetenin sapkın tarikat okullarında zorunlu müslümanlaştırma programlarına mahkûm edilmiş ve kendi halkına karşı birer ölüm makinesine dönüştürerek mazlum Ezidi halkının yaralarının derinleşmesine sebep olmuştur. Ayrıca 


o güne kadar Şengal halkının güvenliğini sağlayan binlerce Peşmergenin, sahip olduğu ağır silahlarını alarak bölgeyi terk etmesi, başta Ezidiler olmak üzere bütün bölge halkını derin bir acıya sürüklemiştir. Tarihe ve vicdana kara bir leke olarak düşen bu bedel Şengal halkına ödettirilmiştir. Savunmasız kalan yüz binlerce Ezidi, tarihte soykırımlara maruz kalmış kadim kardeş halklardan Ermenilerin, Asurilerin ve Yahudilerin yaşadığı büyük felaketlere benzer bir soykırım yaşamıştır. Üzerinden üç yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Ezidi halkının yaşadığı soykırımın boyutları ne yazık ki tam olarak gün yüzüne çıkarılabilmiş değildir. Medeni dünyanın en başat değer olarak kabul ettiği insan hakları ve demokrasi bilincinin en gelişkin olduğu günümüz dünyasının gözü önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında, bölgenin muktedir güçleri başta olmak üzere dünyanın “medeni” güçleri de kayıtsız kalmıştır. Başta Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi ve Irak hükümeti olmak üzere, Birleşmiş Milletler de yükümlülüklerini yeterince yerine getirmemiştir. 

Soykırım sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların bir bölümü halen Rojava’da (10.000), Irak Kürdistan Bölgesi (200.000) ve az bir kısmı ise Türkiye’de (2.500) sığınmacı olarak yaşam mücadelesi vermektedir. Şu ana kadar hiçbirinin hukuki statüsü olmadığı gibi, yaşamsal sıkıntıları tüm ağırlığıyla devam etmektedir. Hayatta kalmayı başarmış olanlar insanın vicdanına olan güven ve umutlarını tümüyle kaybetmişlerdir. Yaşamış oldukları kayıp ve köksel kopuşlar hem ağır bir travmayı hem de önüne geçilmez bir endişeyi ortaya çıkarmıştır. Soykırımın üçüncü yılında hem Birleşmiş Milletler hem de diğer uluslararası kurumlara bu bağlamda yeniden sorumlu olmayı hatırlatırken, Şengal halkına uluslararası halklar hukuku çerçevesinde bir statünün tanınmamasmın, soykırımın daha da ileri gideceğinin başka bir gerçeği olduğu özellikle vurgulanmalıdır. Bunun yanı sıra kendilerini yeni soykırımlara karşı savunmak üzere IŞİD’e karşı onurlu bir mücadele veren Şengal Savunma Birliklerini çözümün başat bileşeni olarak görmek ve tanımak gerekir. Bu hakikati görmek istemeyenler, Ezidiler tarafından şüpheyle karşılanacaktır. Bu nedenle medeni dünyanın vicdanlı kurum ve kuruluşları mazlum Ezidi halkının varoluş mücadelesinin yanında yer almalı, soykırım sonrası devreye sokulan ve hala devam eden etnik temizlik katliamına karşı “dur” demelidir. Diğer bütün soykırımlarda olduğu gibi 
73. Ezidi Fermanı da bütün insanlığın kolektif utancı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. 



Salih Müslim: # 

ABD, Türkiye I le 
Anlaşabilir 


P YD lider Salih Müslim ABD ile aralarında IŞİD sonrası dönem için herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi. Müslim, ABD’nin Türkiye ile Rakka operasyonu sonrasında anlaşabileceğini belirtti. 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka operasyonu sonrasında ABD’nin Türkiye ile anlaşabileceğini söyledi. 

Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklamalarda bulunan Müslim, ABD’nin Rojava’daki varlığı ile ilgili olarak, “Şu an var olan Amerikalı merkezler geçici bir süre için buradalar. Amerikalılar savaştaki gerekli uzman ve danışmanlıkları gereği buradalar. IŞİD sonrası süreç için de herhangi bir anlaşma veya söz yoktur” dedi. 

'Kim kiminle anlaşıyor bizim için önemli değil' 

Rakka operasyonu sonrasında ABD’nin kendi çı¬ 


karları için Türkiye ile anlaşbileceğini dile getiren Müslim, “Ama bunun için de tedbirlerimizi aldık. 
Federal Suriye için bizim açık projelerimiz var. Kim kiminle anlaşıyor, bizim için önemli değil. Her zaman da kendimizi koruyabiliriz” diye konuştu. 

ABD ile siyasi hiçbir anlaşmalarının olmadığını belirten Salih Müslim, sadece IŞİD ile mücadelede uluslararası koalisyon ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. 

'Kürdistan rüyası için çalışmıyoruz' 

Suriye’de hiçbir zaman bağımsız bir Kürt bölgesi için savaşmadıklarını ifade eden Müslim, şöyle konuştu: “Biz Suriye Kürdistanı rüyası için veya bağımsız bir Kürt bölgesi için çalışmıyoruz. SDG (Suriye demokratik Güçleri) geniş bir yeri özgürleştirip Suriye’de ikinci bir güç olup bir çok başarı topladığında içerisinde sadece Kürt güçleri değil Arap, Süryani ve Türkmenler de vardı.” 


Didim’deki Emlakçınız 
Didim Öğretmen Emlak 
Sürmeli Bal 



OGRctmcn mm 




Telefon: 0090 526 811 55 77 £ 

Mobile: 0090 532 493 2828 
İngiltere: 0793 9084 264 

didimogretmenemlak.com 

didimogretmenemlak@gmail.com 
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YPG’ye Selam Veren Herkes 


Türk Devletimin 
Hedefinde ^YPG" 


G eçtiğimiz yılın Kasım ayında Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alman daha sonra tutuklanan iki Çek Cumhuriyeti vatandaşına örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi. 
Karar, YPG saflarında savaştıkları için Türk mahkemelerinin verdiği ilk hapis cezası kararı olarak da kayıtlara geçti. 

Kasım 2016’da Türkiye’den Güney Kürdistan’a geçmek isterken Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Çek Cumhuriyeti vatandaşları Miroslav Farkas ve Marketa Vselichova ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçlamasıyla açılan davadan mahkum edildiler. Geçtiğimiz hafta Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün verilen kararda her iki Çek vatandaşına ayrı ayrı 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. 

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından hazırlanan iddianamede Marketa Vselichova (25) ve Miroslav Farkas (31) adlı Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriye’de YPG saflarında DAİŞ’e karşı savaştıkları gerekçesiyle ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istemişti. 
Farkas ve Vselichova mahkemedeki ifadelerinde Suriye’de bulunduklarını ancak silah kullanmadıklarını ve YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak görmediklerini belirtmişlerdi. Van cezaevinde bulunan Farkas ve Vselichova SEGBİS sistemi üzerinden Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katıldılar. 


Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'ndan Gülünç Açıklama 

Her iki Çek Cumhuriyeti vatandaşının hapis cezasına çarptırılması kararından sonra AP haber ajansına bir açıklama yapan Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Lubomir Zaoralek gülünç bir açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, her iki Çek vatandaşının mahkeme kararma itiraz sürecinin düzgün bir şekilde geçmesi için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 

Şırnak'ta gözaltına alınan Fransız gazeteci de tutuklandı 

Türk devletinin Rojava karşıtlığı bir Fransız gazetecinin de tutuklanmasına neden oldu. 26 Temmuz’da Güney Kürdistan’dan Türkiye’ye geçerken Habur Gümrük Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Laup Jean Rene Bureau ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazetecilik işinin gereği olarak YPG’li savaşçılarla yaptığı röportajlar suç delili olarak kabul edildi. 

Habur Sınır Kapısı’ndan 26 Temmuz günü giriş yapan Fransız gazeteci Laup Jean Rene Bureau, üzerinde Rojava’da çekilmiş fotoğraflar ve videolar bulunduğu için gözaltına alınmıştı. Şırnak Emniyet 



Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen gazeteci Bureau’nun üzerindeki dijital materyaller incelemeye alındı. 

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fransız gazeteci Bureau, savcılıktaki verdiği ifade sonrası tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinin ardından Fransız gazeteci Laup Jean Rene Bureau, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklandı. 

Aynı suçlamayla bir İngiliz de tutuklandı 


İngiliz Joe Robinson tatil yaptığı Didim’de Türk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra Cuma günü çıkarıldığı mahkemede ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. 

Joe Robinson’un 2015 yılında Rojava’da YPG saflarında bir süre DAİŞ’e karşı savaştı. Türkiye’ye tatil için giden Joe Robinson, kız arkadaşı Miran Rojkan ve annesi Didim’de gözaltına alındı. Bulgar vatandaşı anne ve kızı 6 günlük gözaltı süresinde sonra serbest bırakılırken Joe Robinson “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklanmıştı. 



'Hayatımda duyduğum en büyük saçmalık' 

İngiltere’nin Leeds kentinde yaşayan 24 yaşındaki Joe Robinson daha önce Britanya ordusunda görev yapmış eski bir asker. Joe Robinson’un Leeds kentinde yaşayan babası Andrew Robinson yaptığı açıklamada, oğlunun terör suçlamasıyla tutuklandığını öğrendiğinde şok olduğunu ifade etti. “ Oğlumun terör suçlamasıyla tutuklandığını duyduğum¬ da şok oldum. Türkiye’nin böyle bir ülke olduğunu bilmiyordum. Umarım hükümet ve dışişleri ofisi bu konuda bize yardımcı olurlar, 

Anne Sharon Robinson ise oğlunun tutuklanma haberini ‘hayatımda gördüğüm, duyduğum en büyük saçmalık’ diyerek yorumladı. 
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Eleştiri, Değişim, Anlayış 


D eğişimin başladığı yer anlayıştan geçer. Anlayış ise dinlemekten. 
Ama öyle böyle bir dinlemek değil karşıdakini düşünceleri, hisleri, vücuduyla onun o hallerine kendimizi koyarak, yani bir bakıma o olmaya çalışarak anlamak. Anlayış orada da yani empati ile de bitmez çünkü insanın kendisini kısıtlayan, örneğin karşıdakinin yaptığı en küçük yanlışı dağ gibi büyütüp, kendisinin yaptığı dağ gibi bir hatayı çok küçük gibi bir hataymış gibi gören ön yargılı bilgi işleme ve algılama sistemlerinin de farkında olması gerekir. 

Bu yukarıda sayılanların her biri kendi başına sayfalar dolusu yazıyı gerektiren ve aynı zamanda yıllar boyu süregelen pratikleri, yaşamı ve onlardan dersler çıkarmayı koşullar. Eğer anlayışınız buna izin vermezse, isterseniz dünyanın en radikal pratiği içerisinde olun verdiğiniz emek ve onun getirdikleri sizin ileriyi ve de iyiliği temsil ettiğiniz anlamına gelmez. Sadece bulunduğunuz pratik içerisinde size gerçekliğe yakınlığınız oranında bir yer açar, nefes alıp verme 


imkanı sağlar. 

Kişinin, topluluğun, grubun, kurumun bu şekillerde hayatı ve kendisini anlayış derecesi onun değişimde, değişim kavgasında ne kadar bir söz sahibi olup olamayacağı konusunda bize fikirler verir. Anlayış derecesinin ileriliği oranında dogmalar azalır ve hayatın pratiği ona uygun oranda esnekleşir. Örneğin yukarıdaki anlayışları hayata geçiren bir kişi, kuruluş, grup, dernek hatalı, yanlış, ya da yanlış anlaşılan bir pratiğin ardından bunu enginlik ve olgunlukla karşılama “gücündedir”. Bu öyle bir güçtür ki kişiyi ya da kurumu ileriye götürecek pratik adımları anında görebilme yetisini birlikte getirir. Eleştiri, eleştiri sınırlarını aşsa bile onu yetkin şekillerde kavrayıp olumlu gelişimin bir öznesi haline getirebilir ve getirir. Hatalar da yapar ama bunun niteliği farklıdır, bu hatalar büyük adımları, fotoğrafı rahatsız etmez. 

Bunun aksine böyle pratikler içinde olmayan kişi veya kurumlar her ne kadar eleştiriye açık olduklarını söyleseler de genellikle açık oldukları kendi bu¬ 


Mahir Güden 

Psikoterapist 

mahircbt@yahoo.co.uk 



lundukları konumun sarsılmasına izin vermeyen, o farz ettikleri yüceliklerine dokunmayan eleştirilerdir. Çünkü bunun ötesine cevap verecek bir yetkinlik ve anlayış yerleşmemiştir. Yerleşmediği için yetkin ve olgun eleştiriyi görmez, öyle olmayanla kısır döngü bir tartışmaya girebilirler. 

Bu onların iyiliklerini yadırgamaz ya da yok etmez, fakat ilerlemelerinin önünde setler oluşturur. Bizler de değişimi iddia eden kişi, grup, dernek gibi kurumlara işte bu olgunluk ve anlayış seviyeleri üzerinde katılır, destek verir ve hayatımızın bir parçası haline getiririz ya da getirmeyiz. Oluşturdukları kimlik paralelinde bir topluluk ve ona uygun birliktelikler ya da birlikteliksizlikler oluştururlar. 

Hepimizin duygusal ve bilişsel hassasiyetlerimiz var. Bu hassasiyetler çoğu zaman olgun bir anlayışa izin vermeyen yılların çarpık yaşam ilişkilerinden, etkileşimlerinden besleniyor. Bu kişilerden çıkıp, derneksel, partisel yani kurumsal bir hal alınca da değişmiyor. Hatta daha 


da katılaşan bir hassasiyet hallerine bırakıyor. Çünkü kurumlarm kendi devamlılıklarını sağlaması kendisini katı kuralların ve sistemlerin egemenliğine bırakmasını dayatıyor. Kurumlarm bu hali hem onları besleyen hem de belli bir süre sonra kısıtlayan bir hale evriliyor. 

Bunlar neden önemli? Önemli çünkü eğer bu durumların farkında olmadan yani kendi hassasiyetlerimiz, karşıdaki insanların, kurum ve kuruluşların hassasiyetlerini bilmeden ve onlara anlayış göstermeden söyleyeceğimiz her söz ya da yapacağımız eleştiriler hiçbir işe yaramaz sadece gereksiz kısır döngü tartışmaların yaşandığı sidik yarışına dönüşür. 

O yüzden eleştiri yaparken hem kendi hem de karşımızdakilerinin hassasiyetlerini bilerek ve yukarıda anlatmaya çalıştığım koşullamaların farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu hem kendi iyiliğimiz hem de kurum ve kuruluşların kendilerini daha ileriye götürmelerine yardımcı olacaktır. 



Taste of Hatme 


Supplier of fresh fruit and vegetables fto the UK 

www.cyprofood.com 



Tefephone: +44 (0) 208 801 0101 | Fax: +44 (0) 208 801 0111 | Email: info@cyprofood.com Address: A1-A3 Brantwood Ind. Estate, Brantwood Road, Tottenham, London N17 QDX 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Bordalo II dan Atık Sorununa 

Dikkat Çeken Grafitiler 


Sanatçı Bordalo II, tamponlar, çöp kutuları, lastikler, elektronik cihazlar gibi yok olması neredeyse imkansız malzemelerin kullanılarak yaptığı üç boyutlu sokak yerleştirmeleriyle atık sorununa dikkat çekiyor. 

Sanatçı Bordalo II, “Trash Animals” ismini verdiği üç boyutlu sokak yerleştirmeleriyle doğada yok olmayan ve yeniden kullanılmayan malzemeleri, 


yarattıkları kirliliği ve gezegene olan etkisini gözler önüne sermeye çalışıyor. 

KotO’da yer alan habere göre ömrünü tamamlamış malzemelerle üretilen eserler, sokakta karşılaşabileceğimiz üç boyutlu duvar resimleri gibi görünüyor. 

Sanatçı eserlerini tamponlar, çöp kutuları, lastikler, elektronik cihazlar gibi doğada yok olması neredeyse imkansız malzemeler kullanarak yapılıyor. 





MED-CHEM 


PHARMACY. 


73 Grand Parade, Green Lanes, Haringey, tondon, N41DU 
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Hormona! Doğum Kontrol, 
Eve İlaç Teslimi 
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Musa Dağı’ndan Lübnan’a: 

ı>y Iuj\ n i* d îSsnvı j] EJuiİiifjj ]jy Ulf9jiui9af 


1 915’ten bugüne uzanan Ermeni portrelerinde 
Aline Kamakyan’m ve ailesinin Musa Dağı’ndaki çatışmalardan ve Tomarza’dan Lübnan’a kadar uzanan hikayesi var. Restoran sahibi Kamakyan’a göre yapılan her soykırım beraberinde kültürel mirasın imhasını da getiriyor. Bu yüzden Kamakyan da unutulmaya yüz tutmuş eski tarifleri araştırarak Ermeni mutfak kültürünü korumaya çalışıyor. 

1915 yılından önce Aline’nin baba tarafından aile 
büyükleri, Kayseri’den çok da uzak olmayan Tomarza’da yaşıyormuş. Aline’nin büyükbabası Arshak Kamakyan’ın ailesi o daha 9 yaşındayken planlanan katliamlardan haberdar olmuş ve kaçmışlar. Ancak yol üzerinde durdurulmuşlar. Aline, büyükbabasının o günleri anlatışını anımsıyor ve şu cümlelerle paylaşıyor: 

“Büyükbabam, kardeşleriyle beraber anne ve babasının onun önünde katledildiğini anlatmıştı. İki kız kardeşini ise Kürtler götürmüş yanlarında. Arshak, at arabasının altında saklanmış; o yüzden kurtulabilmiş. Yağmacılar gelmiş olayın ardından. Ölülerin kıyafetlerini almışlar, altın dişlerini sökmüşler. 
Arshak’ı fark etmemişler ve Arshak kurtulmuş. 

Eğer Fransız misyonerler Arshak ile ilgilenmese muhtemelen ölürmüş açlıktan. Misyonerler onun Beyrut’a ulaşmasına yardımcı olmuş, oradan da Jubail kentindeki yetimhaneye yerleştirilmiş. Arshak, kız kardeşlerini aramış, ancak arayışı sonuçsuz kalmış. Hiçbir Suriye ve Lübnan yetimhanesinde Kamakyan isimli kız yokmuş. 

Arshak taş duvar ustası olmuş, Lübnan’da Ermeni mülteciler tarafından kurulmuş Bourj Hammoud kentinde kendine bir ev yapmış. Burada da gelecekte eşi olacak Siranush ile tanışmış. Siranush da Arshak gibi Tomarza’dan geliyormuş. 

Siranush, Arshak’tan iki yaş daha genç. Onun ailesi katliamlar başlamadan önce kaçma fırsatı bulamamış, fakat ailesi Siranush’u Suriye’ye yollayabilmiş. Siranush bir daha ailesinden haber alamamış. 
16 yaşında Arshak ile evlendikten sonra Siranush, 
kocasına elinden geldiğince yardım etmiş, Bourj Hammoud’da bulunan Fransız askerlerinin kıyafetlerini yıkamış. Çiftin yedi çocuğu olmuş. Çocukların 


en büyüğü is Aline Kamakyan’ın babası olan Havag imiş. 

Şifreli uyarı 

Aline’nin anne tarafındaki aile büyüklerinin kaderi de baba tarafındakilerden çok farklı değil. Büyükbabası Haig Mardiryan, ünlü Musa Dağı bölgesinde hayata gelmiş. Oranın yerleşimcileri Türklerin onları vatanlarından koparan emirlerine karşı çıkmış, mücadele etmeye karar vermiş. Haig, o zamanlar daha dokuz yaşındaymış. 

Aline o dönemde yaşananları şöyle anlatıyor: 

Büyükbabam savaşta yer almak için fazla küçükmüş. Ancak yeterince savaşçı olmadığı için Musa Dağı Savunma Komitesi erkek çocukların büyüklere yardım etmesine izin vermiş. Tüfekleri doldurma ve siperlere barut taşıma görevi verilmiş büyükbabama. 

Musa Dağı’nın kuşatma altındaki sakinleri OsmanlI Ordusu’nun saldırılarını kahramanca savuşturmuş, ancak koşulların kıtlığı savunucular için ciddi bir sorun yaratmış. Savaşta Ermenilere üstünlük sağlayamayan Türkler de başka bir taktik benimsemiş; Ermenileri aç bırakarak öldürmek. 

Ermenileri kurtaran ise denizden geçmekte olan Fransız savaş gemisi Guichen olmuş. Denizciler dağın tepesinde sallanan Ermenilerin sallanan bayrağını görmüş. Bayrağın üzerinde “Hristiyanlar tehlikede” yazıyormuş. 

Fransızlar, Ermenileri ablukadan çıkarmış. Kurtulanlar arasında Haig ve annesi de varmış, ancak babası cephelerden birinde hayatını kaybetmiş. 

Hayatta kalanlar Mısır’a götürülmüş ve orada bir mülteci kampına yerleştirilmiş. 

İleride Haik’in eşi olacak, o zamanlar daha dört yaşındaki Manushak da Musa Dağı’ndaki savaşta hayatta kalanlardanmış. Bütün akrabaları ölmüş. O da soyadını bile bilmeden bir yetimhanede büyümüş. 
Yetimhane okulundaki öğretmenler bu yetenekli kızın dile olan ilgisini fark etmiş, onu okuması için Kıbrıs’a yollamış. Lefkoşa’da iyi bir eğitim aldıktan sonra, Manushak, bir hazırlık okulunda yabancı dil eğitimi vermek için Beyrut’a taşınmış. Haig ile de 


burada tanışıp evlenmiş. 

Manushak eşiyle beraber, Musa Dağı’ndan kaçanlarla kurulan bağların oluşturulmasında aktif rol oynamış, bölgeden Ermenistan Sovyetlerine gidenlerle iletişim halinde kalmış. 1946 yılından sonra ülkeye geri dönmeler başlayınca aile Erivan’a taşınmayı düşünmüş, ancak orada hali hazırda yaşamakta olan akrabalar Haig ve Manushak’a şifreli bir mektup göndermiş. Mektupta Sovyetler Birliği’ne gelmemeleri konusunda uyarılmışlar; çünkü ülkelerine geri dönenlere eziyet ediliyor, geri dönenler ülkeye vardıkları anda Sibirya’ya gönderiliyormuş. Mardiryanlar bu olayın ardından bile Ermenistan ile bağlarını koparmamış ve sık sık Erivan’ı ziyaret etmiş. 
Kızları Vardui ve torunları Aline’yi de tarihi zengin vatanlarını sevsinler diye yanlarında götürürlermiş. 

Büyük bir aile 

Düğünden sonra Vardui ve Havag bir aile evi kurmuşlar kendilerine. Bu eve sadece akrabalar değil, aynı zamanda sayısız hemşerileri gelir ve kalırmış. 

Aline küçüklüğündeki o evi şöyle anımsıyor: 

Oturma odamız her zaman insanla doluydu. Musa Dağı’ndan ve Tomarza’dan gelen insanlar bizim evimizden başka kalacak yer bilmezlerdi. Hepsini akrabam zannederdim, onlara teyze ve amca diye seslenirdim. Biz böyle yetiştik. Tüm Ermeniler tek bir ailedir’ derdi ailem. 

St. George Oteli’nde baş garson olarak çalışan Havag Kamakyan, misafirlere hizmette ve masa hazırlamakta işinin ehliymiş. Vardui de o sırada mutfakta eşsiz eserler yaratırmış. Hem Musa Dağı’nın hem de Tomarza’nın geleneksel yemekleri konusunda yetenekliymiş. Tomarza’nın peynirli tart böreği, Musa Dağı’nın harissasından sonra servis edilirmiş. 

Aline, yemek yapma ile ilişkisinin o günlerden başladığını söylüyor: 

Arada anneme yardım ederdim. Mutfakta yapılan her şeyden hoşlanırdım ve insanları eğlendirmeyi severdim. Ancak restoran açacağım o yaşlarda aklımın ucundan geçmemişti. O zamanlar daha çok finansla ilgiliydim. 


Üniversiteden mezun olduktan sonra finansçı oldu Aline Kamakyan. Kariyeri oldukça başarılıydı; şirketleri Lübnan’da en önde gelen firmalar arasında gösteriliyordu. Ancak yemek yapmaya duyduğu o tutku halen devam ediyordu. 

2002 yılında Aline Kamakyan ve kuzeni Serge 
Makaron restoran açmaya karar verdi. Beyrut’un Hristiyan mahallesinde nasıl enkaz halindeki bir binayı satın alıp, yeniden inşa etmeye giriştiklerini şöyle anlatıyor Aline: 

Hiçbir tecrübemiz yoktu. Ne Serge ne de ben bunu kazanç fırsatı olarak görmemiştik. Mutfağın ulusal kimliğin parçası olduğunu ve yemek yapmanın da ulusal kültürde bir yeri olduğuna inanıyordum. Bu kültürün korunması ve tanınmasına katkıda bulunmayı düşünüyorduk. 

Başarıya ulaşan bu girişimlerinin ardından 2010 
yılında Suudi Arabistan’ın batısında yer alan Cid¬ de’de, 2013 yılında ise yine “Mayrig” ismiyle Dubai’de restoran açtılar. Bunlara ek olarak Ermenice’de ‘öpücük’ anlamına gelen “Batchig”’ adıyla da bir restoran açtılar. 

Mayrig’in menüsünde yetmişin üzerinde geleneksel yemek var; çoğu, Ermeniler tarafından bile bilinmiyor. Aline, unutulmaya yüz tutmuş, çokça zaman ve sabır gerektiren tarifleri araştırıyor ve buluyor. 

Araştırmalarının sonucunda da Barbara Drieskens ile "Ermeni Mutfağı” isimli bir kitap çıkarttı. 

Aline, hedefini şu cümlelerle açıklıyor: 

Yapılan her soykırım beraberinde kültürel mirasın imhasını ve ona el konmasını getirir. O yüzden amacım, soykırımın milli mutfağımızın nasıl etkilendiğini göstermek. 

Aynı zamanda Aline’ye göre bir yabancının ilgisini bir topluma çekmenin en kolay yolu lezzetli bir yemek sunmak: 

Bu yöntem yeni bir yöntem değil. Açtığım restoranlar Ermenilerin sadece soykırımdan kurtulmadığını, aynı zamanda hayattan zevk alma becerisini sürdürdüğünü göstermek için yapılmış bir girişim. 

Kaynak: Aurora Prize 
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Şengal'irı 

Öfkesi 

Reqa'da 

Erem Kansoy - Reqa 



Y üz yıllardır katliamlara uğrayan Ezîdî halkı, son olarak 2014’te DAİŞ barbarlarının soykırımına uğradı. Bu soykırım ve katliamın planlandığı Reqa’da, şimdi Ezîdî kadınları YJŞ ordusuyla ön cephede kardeşlerinin intikamını alıyor. 
Tüm dünya kadınlarının özgürlüğü için de savaşan YJŞ Tiler, çetelerin Reqa’da esir tuttuğu Ezîdî kadınları özgürleştirecekleri sözünü yineliyorlar. 

YJŞ Ti savaşçılar Reqa cephesine geldikleri günden bu yana hem cephenin moral kaynağı hem de DAİŞ’in korkulu rüyası. YPJTi arkadaşları, YPG ve QSD güçleriyle yüzleri güldüren YJŞ Tiler, her mevzide DAİŞ T bozguna uğratıyor. 

Dünyanın birçok başkentinde Şengal katliamını kınayan eylemler düzenlenirken Şengalli Ezîdî kadınların ordusu YJŞ, DAİŞ’in sözde başkentinde çetelere karşı yiğit mücadelesiyle dünya kadınlarını selamlıyorlar... 



Reqa’da YJŞTi birliğin komutanlarından Deniz Şengal ile Şengal T, Ezîdîleri ve savaşan Ezîdî kadınını konuştuk: 

- Şengal katliamı yıl dönümünde neler söylemek istersiniz? 

- Ezîdî halkının yaşamış olduğu 73. Ferman’ın acısı hala taze. Aradan geçen 3 yıllık zaman içerisinde ŞengalTn Ezîdî kadınları ordularını kurdu. Bu ordunun, yani YJŞ’nin şu an Reqa’da olması tüm fermanlara karşı adeta bir intikam ordusudur. Ezîdî halkımız tarih boyu en çok acı çeken halkların başında gelir. Son katliam ve soykırımla Ezîdî kadınları işte burada Reqa denilen bu karanlık şehrin sokaklarında satıldı, yakıldı, tecavüze uğradı! 

YJŞ, özellikle de şuanda esir tutulan tüm Ezîdî kadınlarının kurtuluşundan kendini sorumlu görüyor. Biz bu misyonla bugün buradayız. Reqa’da ön cephedeyiz, tüm yaşanan acıların ardından DAİŞ’in kalbindeki hançeriz! Tarihin tüm intikamı için buradayız! 

Soykırım ve katliam kararı DAİŞ'in sembolik 'başkenti Reqa'da alınmıştı... 

Evet, Reqa çetelerin stratejik merkezi. Ferman Tn kararını da burada aldılar! Plan ve projelerini burada çizdiler ve halkımızı kırımdan geçirdiler. Düşmanı kendi kalesinde vurmak bu anlamda bizim için önemli. Bu yıkım ve moral bozukluğu onların yok oluşu anlamına geliyor. DAİŞ’in düşüşü, bizim için de unutulmayacak ve kalıcı bir başarı olacak. 


Katliamdan sonrası birçok Ezîdî kadını buraya getirilerek başka ülkelere satıldı, köle edildi, hala esir olan yüzlerce Ezîdî kadını var. Ve bu kadınlar özgürleştirilecekleri günü bekliyor. YJŞ, Ezîdî kadınlar başta olmak üzere tüm tutsak kadınların da umudu haline geldi. Onları kurtarmamızı bekliyorlar ve biz söz veriyoruz ki; kardeşlerimizi bir bir barbar DAİŞ çetelerinin elinden kurtaracağız. Özgürleştireceğiz kardeşlerimizi. Bunun için; burada olmanın bendeki karşılığını tarif edemem. 

- YJŞ birliğinin Reqa cephesine geldiği güne de tanıklık etmiştim. O gün de dahil olmak üzere buradaki tüm güçlere YJŞ büyük moral kaynağı. 
Sizleri gören herkesin yüzü gülüyor. Bu duygusal bağı güçlendiren şey nedir? 

- Reqa hamlesinde çok geniş bir oluşum ortaklaşa savaşıyor. YPJ, YPG, QSD güçlerinden aldığımız moralin de aslında bir yansımasıdır. Onlarla birlikte omuz omuza DAİŞ’e karşı savaşmak başlı başına büyük bir moral. Ezîdî’lerin katliam gününe kadar özellikle de kadınlarının ne bir örgütlülüğü ne kendini savunma mekanizması, bir ordusu yoktu. Yani yoktan var ettik! Belki de bundan ötürü buradaki arkadaşlar da ondan güç alıyor, moral buluyor ve bizi hep gülen yüzlerle karşılıyor. 

Şu bir gerçek; YJŞ, Ezîdî kadını başta olmak üzere Ezîdî halkının teminatı ve moral gücüdür. Ve buradaki savaşçı arkadaşlarımız da bu misyonunu biliyor, bizi sevgi dolu yüreklerine alıyorlar. Tabi ki YJŞ’nin karşılığı sadece savaş cephesi değildir. 
Dünyanın birçok yerinde hem Ezîdî kadınları hem de tüm dünya kadınları için ilham kaynağıdır. 

Ve Reqa hamlesine dahil olmamız bizim açımız¬ dan da büyük moral ve şanstır. Düşmanımıza kinimizi, öfkemizi hırsla dökebileceğimiz, hesabını sorabileceğimiz yer burası! 

Katliamın 3. yılını geride bırakırken YJŞ’nin burada olması 73. Fermana en büyük cevaptır. Moralimizin de moral kaynağı olmamızın da nedeni budur. 
Daha ne olabilir ki; biz burada intikamımızı alıyoruz! 

- YJŞ şuanda Reqa’da hangi pozisyonda? 

- Hem operasyonlarda, saldırı gruplarıyla hareket ediyor, hem de ön mevzi ve diğer tüm mevzilerde güvenlik görevlerini üstleniyor. Ayrıca bir grup arkadaşımız da ilk günden beri eylem saldırı gruplarında. 
Yani YJŞ, Reqa hamlesinde öncü gruplardandır. 

- Reqa özgürleştirildikten sonraki aşama YJŞ için nedir? 

- YJŞ bir Rojava gücü değil. Şengalli kadınlardan oluşan bir ordu ve Şengal’de kalıyor. Kendi kararıyla Reqa hamlesinde yerini aldı. Hamle bittikten sonra Şengale dönecek. Fakat, YJŞ, kendisine ihtiyaç duyulan her yerde, faşizme karşı tüm cephelerde yerini almaya, kahramanca savaşmaya devam edecek. Şengal’deki mevzilerini koruma, geliştirme ve güçlendirmeyle yükümlüyüz. Yine de tüm kadınların özgürleşmesi için nerede gerekiyorsa savaşma kararlılığındayız, bu konuda takviye güç olarak hazır bulunacağız. 

- Rega cephesinden , Ezîdî kadınlarını YJŞ ile 


tanıyan dünya kadınlarına ne mesaj vermek istersiniz? 

- YJŞ’nin özgürlük mücadelesi sadece Ezîdî kadınları için değildir. Tüm dünya kadınlarının da özgürlüğü için mücadele veriyoruz. Arap, Çerkez, Asuri, Süryani, Türk vd. YJŞ’nin mücadelesi ırk, dil, din ayırt etmiyor. Biz tüm kadınlar için savaşıyoruz ve kadınlarla hayat felsefemiz ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Tüm dünya kadınlarının özgürlüğü için varız. YJŞ’nin direnişi bütün kadınları bir araya getirmeyi başardı, kadınlar da iradesine sahip çıktı. 
Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek... 

Köle olarak satıldığı Reqa’ya YJŞ savaşçısı olarak dönen Hezda Şengal: İntikamımı alıyorum 

“YJŞ ordusu olarak burada Reqa’da DAİŞ çetesiyle savaşmaya tüm kadınlar için geldim. Özelde de esir tutulan Ezîdî kadınlarının özgürleştirilmesi için buradayım. 


DAİŞ çeteleri Şengal’de topraklarımıza saldırarak katliamı yaptığında beni de esir almışlardı. Bize çok işkence yaptılar, her türlü acıyı yaşattılar burada. 
Yani Reqa’da bize zulmü yaptılar. Ve ben o yüzden YJŞ’ye katıldım. Ve sonrasında da çok fazla acının yaşatıldığı Reqa’ya savaşçı olarak dönmek benim için çok çok önemli. O zulmün, katliamın kadın ve kızlarımızın intikamını alıyorum burada! 

Kadınlar olarak acılarımız ortaktır. Annelerimize, kızlarımıza neler yaptılar burada! Reqa hamlesi baştıldığındaki duygularımı anlatamam. Ve şuan hamle içerisinde yerimi alıyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. DAİŞ’in bize büyük acılar yaşattığı yere bir savaşçı olarak döndüm. Bizi annelerimiz, kız kardeşlerimizle burada koyun gibi sattılar! Şimdi burada tüm kadınların özgürlüğü için savaşıyorum, bu benim için gurur verici. 

Tüm dünya kadınlarına özgürlük için ayaklanma çağrısı yapıyorum.” 
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info@yezdameat.co.uk | www.yezdameat.co.uk 


TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

Süpermarket, Restaurant, Take Away’ ler için günlük helal kesim ET ve TAVUK. 




YEZDA MEAT LIMITED 

YEZDA BUTCHER 

33 Queen Street, Unit 11-12 

192 Hertford Road 

Frontier VVorks, Tottenham N17 8JA 

Enfield EN3 5AZ 

TEL: 020 8808 8898 ' 

MOB: 07540 090 092 
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Kasım Bedran Yüce 

D ursaliye Şahan'in yazın tarihi epey eskilere uzanıyor. Tecrübeli ve bilinen bir yazar. Şiir, öykü, roman ve senaryolar yazmış. Yazdığı senaryoların epeyce peşinde gitmiş bir gezgin. Kendisinden habersiz çalınan, film yapılan ve başarılar elde 


edilen, bölgemizin kanayan sorunu çocuk evlilikler üzerine yazdığı senaryodan bahsediyoruz. Epey bir macera. Sonunda hakkı teslim edilmiş ama fazla bir karşılığı yok, "sadece başarmanın, hırsızın cezasını vermenin" kalan mutluluğu. Onlarca ödülünün yanı sıra düzenlediği ve yayına hazırladığı kitapların sayısı epeyce kabarık. 



K HI< ile mesleklerinden ihraç edilen ve başlattıkları açlık grevi sürerken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemi bugün 
154. gününde. İki eğitimcinin durumuna ilişkin farkındalık yaratmak için Sırrı Süreyya Önder'in yönetmenliğini yaptığı. Tufan Taştan'ın senaryosunu yazdığı 'Yaşıyor 1 
isimli kısa film yayınlandı. 

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edildikleri görevlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevinin 148'inci gününde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için hazırlanan 'Yaşıyor' adlı kısa film yayınlandı. 

Senaryosunu Tufan Taştan'ın yazdığı 'Yaşıyor'un yönetmenliğini Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaptı. 

"Bu filmde anlatılanlar bütünüyle gerçektir" ibaresiyle başlayan filmde "9 Mart 2017 tarihinden itibaren açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça; tutuldukları F Tipi cezaevinde her gece gardiyanlar tarafından 'Öldün mü, yaşıyor musun?' denilerek uyandırılmaktadır" deniyor. 


Nuriye Gülmen, cezaevinden gönderdiği bir mektupta, gece yarısı hücresine giren gardiyanların kendisini 'Ölmüş mü, yaşıyor mu?' diye kontrol ettiğini yazmıştı. 

Eğitimcilerin avukatlarından Engin Gökoğlu da Özakça ile yaptığı görüşmeden aktardığı bilgilerde, "Semih'in hücresine de akşamları 23.00 civarında gidip dokunma¬ dan, uzaktan bakıyorlarmış" demişti. 

'Çok sarsıcı' 

Yönetmen Sırrı Süreyya Önder ise filmin hikayesini şöyle anlattı: 

"Tufan Taştan böyle bir senaryosu olduğundan bahsetti. Özellikle yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmek için gece uyandırılma, kontrol edilme meselesi bana çok sarsıcı gelmişti. Nuriye ve Semih'in tutuklanmaları başlı başına bir garabetken bir de böyle gece kan uykusundan uyandırılır gibi... Bunun üzerine ben de bunu filme çevirmeye karar verdim. Çok kısa sürede neredeyse yarım günlük bir ön hazırlıkla tamamen gönüllü ve amatör insanların katkısıyla ve Mezopotamya Sinema Topluluğu'nun da katkısıyla bu kısa fil¬ mi çektik. Bu duruma bir farkındalık yaratmak, özellikle aydın ve sanatçıların seferber olmasını sağlamak için böyle bir üretim yaptık. Umarım bir işe yarar." 


Dursaliye Şahan'in 'Tottenham Çocukları' isimleri eseri yazarın yeni romanı. Yazar değinildiği gibi uzun bir yazın-emek süreci içerisinde gelmiş. Hala bu sürecin içinde aynı zamanda. Öyküden romana gazetecilikten çevirmenliğe, yazının her köşesine dokunmuş. Bu roman bütün bunların ardından bir yetkinliğe ulaşılmış yapıt özelliğine sahip. İçinde bulunulan koşullardan dolayı Avrupa'da yaşayan az yazar bu yetkinliğe ulaşabiliyor. 

Fakat asıl olan, temelde üzerinde durulması gereken, yetkinliğin ötesinde Kürd bireyin bu hali Avrupa'da bu tarzda işlenmemiş olması. Yani bu haliyle kitap için bir ilk deneme denilebilir. Başta Britanya olmak üzere Avrupa'da çok büyük bir Kürd nüfusu var. Anlaşılacağı gibi bu kitlenin her türden arka cepheden geldiği ve içinde bulunduğu ortamla ilgili sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik sorunları var. Bu bireylerin hayatlarında da sorunları ölçüsünde yaşam ve sonları var. Yazar kitapta bu arka-cephe yaşamı ve bu sonu anlatmış olması nedeni ile bir ilke imza atmış oluyor. 

Burada bahsedilecek olan yazarın Sola Yayınlan'ndan çıkan yeni büyük romanı: 'Tottenham Çocukları'. Büyük ve yetkin bir roman, bir en son ürün olması itibarı ile bu yetkinliğe ulaştığı görülüyor. Romanın konusuna gelmeden önce üzerine biraz durmak gerekir. James Joyce'un bir günde geçtiği söylenen bin sayfalık kitabı, bütün bir İrlanda kişilik tarihinin özeti. Bu kitap ise oldukça kısa ve kaderini bekleyen bir Londra girişi ile başlıyor. Sürükleyici bir tarzda gittiği yer Kürd illerinden 80'li ve 90Tı yıllarda dış dünya ile az ilişkisi olan bir orta köy bölgesinde geçiyor. Tarihin ve geleneğin içinde sıkışmış bir topluluğun içinde bir Anti-Kahraman: Kürd genci Keko'nun öyküsüdür anlatılan. 


Öykü bilindik, fakat anlatım tarzı ve tarih önceliğin çemberinde bir eğitim düşü ile çıkma uğraşı ile ulaştığı yer ve karşılaşılan sonda farklılıklar var. Aslında farklılık sonun yeniden 'tarih öncesi' tarzda bir son olması. 
Bu sonla o masallarda kalan köyün bir biçimde sürgün kişiliklerinden Keko'nun, tarihin içindeki şehir Londra'da tarih öncesi bir biçimde kaderinin aynı ilklikle son bulması. 

Sorgulanması gerken, çeşitli biçimlerde sorgulanan bu gelişim ve son, en ayrıntılı, çarpıcı ve okuyucuyu gerçekten sürükle¬ yen bir biçimde sorguluyor. İkinci bir roman daha olacağı söylendi. Umarım kısa zamanda okuyucu ile buluşur. 

Aslında bir yaşama uğraşı romanı Tottenham Çocukları: Bir Kürd çocuğunun, ilerle¬ yen zamanda gencinin gelenekçi bir yerden başka bir gelenekçi yerlere doğru yaşama tutunma uğraşı. Bu tutunma denemelerin¬ de çevresindeki kişiliklerin ve toplumsal etkilerinin de irdelendiği görülüyor. Dünyanın bu kadar küçüldüğü zamanımızda 'nasıl olur?' dedirten anlatımda herşeyi unutarak o uzaklığın içinde buluyorsunuz kendinizi. 
Anlatımdaki güç ve başarı burada kendisini her biçimde gösteriyor. 

Bölge ve bölgenin gerçekliklerini anlatımda bazı eksikler bulunuyor. Bir roman ölçüsünde bu eksikler nasıl giderilebilir biraz tartışma konusu. Yazarın senarist yanını da göz önünde bulundurursak, dahada anlamış oluruz. Bölge gerçekliği biraz daha etkili ve ana anlatım tarzından farklı olabilirdi. Batı¬ ya doğru geldikçe dışlanmalar ve buna karşı verilen inatçı mücadeleler ve sorunlar da işlenmiş. Kısaca Londra'da başlayan genç hayat, zorlu çocukluktan sonra yine Londra'da son buluyor. Eleştirilerin tersine Londra sadece roman için bir arka-cephe konumunda. 
Okunması gereken bir eser. 


-K 
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PRO W£B’ 
DESIGN 




Suzan Doğan 



Y azılım firması olarak kendisini geliştiren Pro Web Design, yaklaşık 1,5 yıl önce restoran ve takeawayleri aracı kuramlardan kurtaran bir yazılım gerçekleştirdi. Bu yazılımı sektöre kazandıran Aslan Kayaardı, restoranların kazançlarını katlayan bir hizmet sunduklarının altını çizdi. Elektronik ortamda aracı kurumlan, firmalarına ortak gibi çalıştıran restoran ve takeawaylerin aylık ve yıllık bazda kar oranlarını; bu yazılım sayesinde artırdıklarına dikkat çeken Aslan Kayaardı, "Komisyon ödeyerek emeğinizi farklı firmalara aktarmaktansa kendiniz kazanın” dedi. 


Yaptıkları işi "Tasarım ve yazılım” olarak adlandıran Pro Web Design işletmecisi Aslan Kayaardı, 
sektöre yaklaşık 10 yıl önce girdiklerini ama son 2 
senedir geliştirdikleri yazılımlar sayesinde kendilerinin de hesap edemedikleri ölçekte büyüdüklerini anlattı. Firma, özellikle restoran ve takeawayler için geliştirdikleri yazılım sayesinde, aracı firmalar ile çalışan işletmelere büyük kazançlar elde etme olanağını sunuyor. Türkiyeli işletmeler başta olmak üzere geliştirdikleri yazılımı, fuarlar aracılığıyla tanıtarak adlarını duyurmaya çalışan firma yetkilisi Kayaardı, yazılımı ise şu şekilde anlattı: 


Aracı firmalara komisyon ödemeyin 

“Restoran ve takeawayler için yeni bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım restoran ve takeawaylerin işlerini kolaylaştırdı diyebilirim. Just-eat gibi aracı firmalardan sipariş alarak da hizmet veren firmaları, bu aracı kurumlardan soyutlandırarak kendi içlerinde bu işi yapabilecekleri bir alan yarattık. Müşterilerimiz bu hizmetten oldukça memnun. Bu yazılım sayesinde restoran ve takeawayler kendileri sipariş alabiliyorlar. Bu siparişler için aracı firmalara komisyon ödemiyorlar. Geçmişte aracı kurumlara, aldıkları yemek siparişinin yüzde 30’luk bölümünü komisyon olarak ödüyorlardı. Biz bu komisyon olayını aradan kaldırdık. Bir nevi müşterinin ortağı gibi çalışan bu aracılara ödenen rakamlar, aylık ve yıllık bazda bakarsanız çok ciddi rakamlarla ifade edebi¬ 


liyor. Bu konudan muzdarip olan firma sahipleri için bu yazılımı gerçekleştirdik. ” 

Altyapımız kapasiteyi kaldıracak düzeyde 

Restoran ve takeaway alanında hizmet veren firmalara yönelik geliştirdikleri yazılımı yaklaşık 1,5 yıldır pazarladıklarını ama talebin çok yoğun olduğunu anlatan Aslan Kayaardı, sistemi firmalara kazandırdıkları gün itibariyle çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu anlamda işe başladıkları gün bu noktalara gelecekleri öngörüsünde bulunduklarını ve buna göre tedbirlerini alarak alt yapıyı hazırladıklarını dile getiren Kayaardı, “Geliştirdiğimiz yazılıma güveniyoruz. İlk çıktığımız gün de böyle büyük bir taleple karşılaşabileceğimizi biliyorduk ve bu gelişime göre altyapımızı hazırladık. 
Firma içerisinde çalışan arkadaşlarımızın her biri eğitimli ve bilinçli insanlar. Bu anlamda güven veren bir yapıya da sahibiz. Hizmet verdiğimiz alanda kişi bazlı değil, kurum bazlı çalışıyoruz. Bu anlamda kişilere ulaşamayan müşterimiz firmamızı arıyor. 
Muhatabının kim olduğunu biliyor. Ulaşılamayan kişiler değil ulaşılır firmayız” dedi. 

Kullanıcılar çok memnun 

Bu yazılımı kullanan firmaların memnuniyetlerini her fırsatta kendilerine aktardıklarını da sözlerine ekleyen Kayaardı, "Bu alanda hizmet veren herkesin kazanmasını isteriz. Ekibimizi bu sisteme olan talep nedeniyle bu alana kaydırdık. Bütün gücümüzü bu sistemin tanıtımına ayırmak istiyoruz. Çünkü bu yazılım firmalar için vazgeçilemez bir sistem ve bunu keşfeden kişi veya kurumlar bizimle hemen irtibata geçiyor. İnsanlar emeklerinin karşılığını alsın istiyoruz” diye konuştu. 

Genel anlamda İngiltere genelinde 100 bini aşkın restoran ve takeaway firmanın varlığından bahseden Aslan Kayaardı, kendilerinin bu firmaların yüzde İTik rakamına talip olduğunu anlattı. Kayaardı çok iddialı olduklarını sözlerine ekleyerek çalıştıkları firmaların yüzde 80’ninin Türkiyelilerden oluştuğunu söyledi. “Bizyabancı müşterilere de hizmet veren bir firmayız. Hedefimizi belirlerken sınırlandırma yapmadık. Her firmaya ve her milletten insana hizmet veriyoruz” diyen Kayaardı, hedeflerinin kalite bazlı çalışmak olduğunu da aktardı. 


Sistemin özellikleri neler? 

Sistemin özelliklerini de anlatan Aslan Kayaardı, müşteri taleplerine göre sistemi geliştirmeye çalıştıklarını da anlatarak “Herkesin kazancı elbette ki farklı. Verdikleri yemek kalitesi, hizmet verdikleri bölgenin ne kadar gelişmiş bir bölge olduğu. Teknoloji ile haşır neşir olanlar direk telefon üzerinden sipariş vermek istiyor. Bazıları ise arayarak sipariş veriyor. Müşteri portföylerine özel düzenlenen bir program bu. Bu iki talebi karşılamak için sistemi 


geliştirdik. Telefonla sipariş sistemini oluşturduk. 
Bizden bu hizmeti almak isteyen firmalara dokunmatik ekranları kuruyoruz. Bu kurduğumuz ekranlara müşteri aradığı zaman otomatik telefon numarası ve daha önce sipariş vermişse kayıt bilgileri çıkıyor. Tekrar adres almak zorunda kalmıyor kullanıcı. 
Müşterinin ne kadar uzaklıkta olduğunu öğrenmesi¬ ne gerek kalmıyor. Otomatik olarak ne kadar uzaklıkta olduğu ekrana yansıyor. Ondan sonra sipariş alıp yazdırması gerekiyor. 

Firmalar zamandan tasarruf ediyor 

Günümüz zamandan tasarruf etme zamanı. Bizim sunduğumuz hizmette bir siparişten en az 40 saniye ile 1 dakika arası tasarruf etme olasılığı var. Bunu totale yansıtırsanız günlük kazanç bazen bir saati dahi aşabiliyor. Bu firmalar için müşteri kazanımı olarak değerlendiriliyor. 


Ayrıca firmaların kendilerine ait mobil yazılımı olmuş oluyor. Restoranlar veya takeawayler fiyatlarını ve menülerini güncellediklerinde; bu otomatik olarak müşterilerin cep telefonlarına ve bilgisayarlarına otomatik olarak düşüyor. Bir daha reklam yapmanıza gerek kalmıyor. Reklam olarak da avantajı olan bir sistem. Belli bir sayıya ulaştıktan sonra teks mesajı atabiliyor müşterilerine. Şu indirimimiz var, bu kampanyamızdan faydalanabilirsiniz diye. 
Bir anlamda saniyeler içerisinde yüzlerce insana ulaşabiliyorsunuz” dedi. 


Pro Web Neler Yapar? 

Yaklaşık 10 yıl önce web yazılım firması olarak kurulan Pro Web Design; web tasarımı, business kart tasarımı ve baskısı, el broşürü tasarım ve baskısı, restoran ve takeaway menü baskısı, tabela tasarımı ve promosyon ürünleri baskılarını yapan bir firma. Marketing alanında firmalara A’dan Z’ye her türlü hizmeti sunan Pro Web Design, özellikle yazılım konusunda uzmanlaşmış. Her sektöre hitap edebilecek yazılımları geliştirerek firmaların bütçelerine uygun projeler gerçekleştiren firma yetkilileri, sektörde kendileri gibi çalışan firma olmadığının da altını çizerek, kişi ve firmalara birden fazla alanda hizmet sunmaya çalıştıklarını anlattılar. 

Her sektöre özel program yazılımı gerçekleştiren firma, Ankara Antlaşması çerçevesinde web sitesi hazırlama, kartvizit çalışması ve el broşürü gibi hizmetleri de sunuyor. 
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Park sorunumuz uoktur. 
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Tom Webb 

tom@telgrafnews.com 


Einstein Neden Dil Çıkardı? 


ditörümüz ile zaman zaman yaptığımız toplantılarda ısrarla şunun sözünü veriyoruz: “Yazdığımız yazılar daha yerel konuları ele alacak.” 
Yani hep İngiltere’den, Londra’dan ve Londra’da yaşayan Kürt ve Türk toplumunu ilgilendiren konularla ilgili yazılar yazmak üzerine anlaşıyoruz. Sonra ne mi oluyor? Türkiye’de öyle olaylar yaşanıyor ki, buralar ile alakalı yazabileceğimiz yazı hiç itiraz edilmeyecek derecede sönük kalıyor. 

Belki editörümüz kızacak ama bu seferlik hem siz hem de editörümüz affetsin beni. 

Konumuz AKP yönetimindeki günümüz Türkiye’sinde geçiyor her zamanki gibi. 

Çok aktif bir Facebook kullanıcısı değilimdir. Bu yaz kim hangi sahilde denize giriyor, kim kızım/oğlunu evlendiriyor gibi konulardan da uzak kalmak istemiyor olduğumdan kaynaklı olmamakla beraber, dünya gündemini haber merkezlerinin Facebook sayfalarından takip etmek, dünya gündeminden haberdar olmak için çok pratik bir yöntem olarak hayatımda uzunca bir süredir yerini aldı. 

_ 


Bu sabah hızlı bir şekilde yine haber başlıklarına bakarken 'organik hoşaf’ projesi ile ilgili başlıklarda ister istemez durmak zorunda kaldım. Organik olmayan bir hoşaf olabilir mi sorusu ile kendimi oyalamayıp doğrudan haberin ayrıntısına baktım. 

AKP’nin kanalı TRT’de bir program düzenlemişler. Bir fikri, icadı veya buluşu olan herkes mümkünse çalışır bir vaziyette jüri üyelerine sunuyor. Jüri üyeleri hangi fikri daha çok beğenirlerse oy veriyorlar. Bunun sonunda kazanana o projeyi ilerletmesi için para veriliyor. 
Klasik yarışma programı konsepti yani. 
Çok özel bir durum yok. 

Asıl hikaye programın final bölümünde başlıyor. 

Yarışmada finale kalan projeler arasında, Alzheimer hastalarına yardımcı olacak çipli bir sistem var, onun yanında elektrikli bir fizik tedavi projesi var, ve hepsinin yanında organik hoşaf. Öyle özel bir şey beklemeyin. Yani annelerimizin sıklıkla yaptığı, yemek sonrası sohbet sırasında kaşıkladığımız sıradan hoşaf. İçinde kullanılan malzemeler organikmiş. Yani annemin yaptığı hoşaf için gidip organik marketlerden malze¬ me alıp getirseydim, annemde finalde 


yarışıyordu şimdi. 

Çarpıklık şurada başlıyor. Bu sözde icat o noktaya gelene kadar jüridekiler- den ya da yapımcılardan birisi demiyor ki 'arkadaş, bunun neresi özel ve değişik’ ya da kimse demiyor ki 'bunun kendine has kılan nedir?’ bu ilk sıkıntımız. 

İkinci olarak yarışmacıyı ve sözde o çığır açan buluşu inanılmaz derecede övmeye çalışan programın yalaka sunucusuna kızıyorum. Programın bir tarafsızlık ilkesi olmalı. Onu da geçiyoruz. 

Son olarak jürinin para düşüklüğüne kızıyorum. Akıllarında şöyle bir plan geçiyor; hoşaf, yapımı kolay, halk tanıyor, paketlenebiliyor, ucuza yaptırabilirsek sağlam bir fiyattan satarız, ilk yıl şu kadardan ikinci yıl bu kadardan 3 yıl sonra kar eden bir iş haline dönecek. Sonrada yüksek bir fiyata hükümet yanlısı birine satıp keyfimize bakarız diye düşünüyorlar belli ki. 

TÜBİTAK, daha sora dünyaca ünlenen birkaç projeyi geri çevirmişti. Sonrasında Led’li ekmek sandığı (kapağını açınca içinde ışık yanan ekmek sandığı), Papaz eriğini Müslüman eriği yapan (tepeden eriği bırakıyorsunuz aşağıya inince okunmuş ve Müslüman olmuş olarak 


çıkaran) gibi ne olduğu belirsiz, yada arabanın sağ kapısına boydan boya ışık takan ve sinyal yandığında yanıp sönen bir sisteme bariz bir şekilde kıyak geçerek ödenek çıkarmıştı. İşte şimdiler de ki bu hoşafa olan tepkim ondan. Tabi ki de gençleri teşvik edin, onlara yaratıcılığını geliştirme şansı verin filan ama asıl ödeneği alması gereken projeleri yurt dışlarına göndermeyin. 

Einstein’ın babası kendi çalıştığı motor atölyesinde motor tamircisi olmasını istiyordu. Einstein okula gitmek istemeyi çalışmaya tercih edince, babası Einstein’ı ailenin diğer bireyleri ile birlikte İtalya’ya göçerek terk etti. Oğlu ile hiç gurur duymadı. Sonradan “görecelik” başta olmak üzere bir çok konudaki bulguları dünyayı sallamaya başlayınca oğlunu sahiplendi. Ama Einstein, en ihtiyacı olduğu zamanlarda kendini yalnız bırakan ailesine eskisi kadar samimi ve içten olamadı. 

Fikrimce Einstein o ünlü resimdeki o dili, AKP Türkiye’si gibi bilimde geri kalmak için canla başla çalışan ülke yöneticilerine bir hatırlatma olsun diye çıkardı. Ama görüyorum ki alınması gereken mesaj en yakın baz istasyonuna yetişmeden kaybolmuş. 
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Silikon Vadisi'ni Terk Edip İnzivaya Çekilen Eski Facebook Yöneticisi: 

Medeniyet 30 YıW 
İçinde Çökeb il ; -dt' 
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N eden bir insan yıllarca teknolojik gelişmelerin kalbi Silikon Vadisi'nde çalıştıktan sonra bir anda her şeyi bırakıp, inzivaya çekilir ve 'dünyanın sonunu' beklemeye başlar? 

Facebook'un eski üretim müdürlerinden Antonio Garcia Martinez, bu soruyu tek bir cümleyle yanıtlıyor: 
"Çok kısa bir süre içinde dünyanın neye benzeyeceğini gördüm ve bu bana yetti." 

BBC'nin 'Silikon Vadisi'nin sırları' belgeseli ekibine ABD'nin Seattle kenti açıklarındaki Orcas Adası'nda satın aldığı geniş arazide konuşan Marti¬ 


nez, "Gelecek 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı işsiz olacak. İşler çirkinleşebilir. Medeniyet tamamen çökebilir. O yüzden ben de buradayım" diyor. 

Silikon Vadisi'nde geliştirilen yapay zeka ve robot teknolojilerinin sanılan¬ dan çok daha kısa bir süre içerisinde küresel ekonomik dengeleri alt üst edeceğini düşünen Martinez, "İnanın ben gelecekten geliyorum. Daha yeni 
San Francisco adlı zaman makinesin¬ den çıktım. Dünyanın gelecek 5-10 yıl içinde neye benzeyeceğini gördüm. 
Şu an size inanılmaz gibi gelen şeyler çok yakında gerçek olacak" diyor. 


Mühimmattan tarımsal ürünlere herşeyi stokluyor! 

Martinez, küçük Orcas Adası'ndaki arsasını kendi kendisine yetebilecek şekilde tasarlamaya çalışıyor. Barınaklar, temiz su, tarımsal ürün ve hatta mühimmat dahi stokluyor. 

'Medeniyetin çöküşü' riskine karşı poligonlar kuran eski Facebook yöneticisi, aşırıya gidip gitmediği sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: 

"Siyaset ve teknoloji arasında ciddi biryarış söz konusu. Şu anda teknoloji açık ara önde gidiyor. Teknolojik gelişmelerin sonucunda çok sayıda kişi işini kaybedecek. Bu durumun önüne 


geçip oluşacak sefaleti önleyecek sosyal politikalara dair ise hiçbir çalışma yok." 

"Sadece ABD'de 300 milyon silah var. Bu da neredeyse kişi başına bir silah düşüyor demek. Bu silahların büyük kısmı da ekonomik açıdan avantajlı konumlarını yitiren kişilerin elinde." 

Martinez kendisinin inzivaya çekilen tek Silikon Vadisi yöneticisi olmadığını da ifade ediyor ve pek çok eski teknoloji uzmanının medeniyetten uzak bir hayatı seçtiğini ifade edip, "Gelecekten korkuyorlar" diyor. 
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020 8558 8047 

Stand 5-6 Market Paviliorı, New Spitalfields Market, Sfıerrin Road, Leytorı, London E10 5SG 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STATION9 Cafe: 

Edmonton’daki 
Yeni Adresiniz 


Suzon Doğan 

Cafe kültürü denilince akla çay, kahve ve sohbet geliyor. Bu konsepti sanatla ve ev ürünü pastalar ve böreklerle bütünleştirerek müşterilerine sunmaya çalışan yeni bir mekan geçtiğimiz günlerde Edmonton’da açıldı. Bölgede yaşayan Türkiyelilerin sanat ve cafenin buluştuğu bir konseptin özlemi içerisinde olduğunu anlatan Station9 Cafe İşletmecisi Hatice Yeşil, eksikliği hissedilen bir bölgede kendi konseptlerini oluşturmaya çalıştıklarını anlattı. 

Günümüzde doğru lokasyonda ve doğru içerik ile müşteri portföyünü yakalamayı başaran ender cafeler bulunuyor. Hazır ve aparatif yiyecekleri sıcak-soğuk içecekler ile buluşturan cafeler, özellikle gençlere ve öğrencilere hitap ediyor. Londra’da ise genç neslin yanı sıra ailelerin sosyal buluşma mekanları haline gelen cafelere bir yenisi de Edmonton’da eklendi. 

Tepkiler olumlu, talep büyük 

Edmonton Green tren istasyonu yanında Church Street yolu üzerinde yeni açılan Station9 Cafe, yaklaşık iki ay sonra tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta ön tarafın çalışmalarını bitirebildiklerini ve gelecek talepler çerçevesinde mekanın konseptine şekil vermeyi düşündüklerini anlatan işletme sahibi Hatice Yeşil, akıllarında bir konsept olduğunu ama bunu geliştirmek için müşterilerin taleplerini görmek istediklerini söyledi. Bu neden¬ 


le mekanın arka tarafında bulunan bahçe bölümünü henüz açmadıklarını da aktaran Yeşil, biraz otantik, biraz modern bir konsept belirlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Açıldıkları günden itibaren çok olumlu eleştiriler ve tepkiler ile karşılaştıklarını aktaran Yeşil, “Bu açtığımız cafenin bölgede eksikliği olan bir mekan olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar talep ile karşılaşacağımızı düşünmemiştik ” dedi. 

Mekanın konseptini müşteriler belirleyecek 

Mekanı erken açma nedenlerinin biraz da potansiyeli görmek ve tepkileri ölçmek amacıyla olduğunu söyleyen Hatice Yeşil, nargilenin mutlaka olmasını isteyen yoğun bir müşteri potansiyeli olduğunu söyledi. Sosyal bir ortam yaratarak herkesin kendi çalıp kendi söylediği bir mekan olmayı da istediklerini dile getiren Yeşil, “Bizim okul ve sonrasındaki hayatımızda cafelerin önemli yeri var. Arkadaşlarımızla en güzel zamanlarımız, bilgimizi paylaştığımız, okuduğumuz kitapları tartıştığımız, müziklerimizi birlikte söylediğimiz zamanlarımız bizim en kıymetli anılarımızdan ibaret. Bu ülkede gençlerin de böyle ortamlarda kendilerini geliştirmelerini, sosyal bir ortam oluşturarak arkadaş ve dost çevrelerini belirledikleri güzel mekanlar arasında olmak istiyoruz. 
Bizim özlemimiz ve isteğimiz bu. Dileriz bu konsepti ve böyle bir ortamı yaratmayı başarabiliriz. Potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için bu mekanı açarak bir ışıkyaktık. Dileriz gönlümüzden geçen güzellikleri hayata geçirme 



şansımız olsun ” diye konuştu. 

Neler olacak? 

Cafede yiyecek olarak sunulacak kekleri, börek çeşitlerini, tereyağını, peynir çeşitlerini ve çorbaları; kendileri günlük olarak yapmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Hatice Yeşil, burada yaşayan kesimin memur ve işçi kesiminden oluştuğunu söyledi. Bu insanların özellikle cafelerde bol zaman harcadıklarını ve yiyecekleri gıdaları da özenle seçtiklerini aktardı. Yeşil, şu an kahvaltı verdiklerini ve öğlen saatlerinde de aparatif denilebilecek, sandviç çeşitleri ve börek çeşitlerini yaptıklarını, gözleme¬ nin özellikle çok tüketildiğini gördüklerini anlattı. 

Mekanda sunulan kahvenin aromatik bir tadı olması çevre halkından da olumlu tepkilere neden olmuş durumda. Sokakta çalışan diğer işletme sahipleri ve çalışanları, bu kahvenin tadı için Station9 Cafe’ye geldiklerini söylediler. 

Cafe de soft içeceklerin yanı sıra özel yaz ayların¬ 


da sıkça tüketilen meyve aromalı içecekler de müşteriler tarafından özellikle tercih ediliyor. 

Mekanı açmak uzun sürdü 

İşletmeci Yeşil mekanlarını bu günkü haline getirmek için harcadıkları zamanı ise şu şekilde anlattı: “Biz burayı aldığımızda burası bir kebap shop olarak hizmet veriyormuş. Eski işletme sahipleri yıllar boyu buradan ekmek kazanmışlar ama bir tek çivi bile çakmamışlar. Tam 4 ay içerde bu mekanın inşaat işlerini yapmaya çalıştık. Biz yapmaya çalışırken yıkılan bölümler oldu. Bizi çok zorladı. Eşim Hüseyin Çifçi çok emek harcadı. Birlikte bu işe girdik. Bu mekanı en ince ayrıntısını düşünerek eksikliklerimizi de müşterilerimizin fikirleri ile bütünleştirerek hayata geçirmeyi planlıyoruz. Mekanı biz çok sevdik. Bölge halkı da çok benimsedi. Çok kısa bir zaman oldu açılalı ama tepkiler bizi motive ediyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını iki ay sonrasında tam anlamıyla tam kapasite hizmet vermeye başladığımızda alacağımızı ümit ediyoruz. ” 


HAKİKAT HAL AL M E AT LT 





Selahattin ve Cengiz Çağın yönetiminde Londra’nın toptan süt kuzu ana bayii 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Address: Unit 9s Kynoch Road, Eley Industrial Estate, London N18 3BD 
Tel: 020 8807 59 69 Fax: 020 8807 59 69 
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Email: sales@hakikathalalmeat.co.uk Web: www.hakikathalalmeat.co.uk 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Kalite ve Güvenin Adresi 




Taklitlerimizden Kaçının 


Londra'nın İlk ve En Köklü Halı 
Yıkama Fabrikası 
7. Yılını Kutluyor 


SÜPER FIRSAT!!! 
metrekaresi 

£3.99'dan 

Yıkıyoruz 


Yusuf Demir kıran yönetiminde 

En Son Teknoloji Makinalar Kullanılarak,Halılarınız Hijyenik ÖrtamdaTemizleniVvVÖzenle. S İze Tesîiıtı 


Her türlü leke temizliğinde özel ilaçlar kullanılır 


24 saat Servis 


Landmark Commercial Centre, 
Commercial Rd, London N18 1UB 
EDMONTON 


İçinde teslim edilir 


www.ru g wa s h ı ngex press.conn 
İnfo®. rugwasliingexpress.com 
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TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN'DAN 



Vicdan ve Adalet Nöbeti Van'da 


Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 

Diyarbakır’da başlattığı, İstanbul ile sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin 3’üncü durağı Van. HDP’li vekiller nöbetin tutulacağı Musa Anter Barış Parkı’na düzenledikleri yürüyüşle girdi. Polis, parka “sarı basın kartı olmayan” gazetecilerin girişine ise izin vermedi. Nöbet eylemine mesaj gönderen HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Birlikte başarabiliriz, yine hep birlikte adaleti kazanabiliriz” dedi. 
Nöbetin başlangıç konuşması yapan HDP Sözcüsü Baydemir ise “Musa Anter Barış Parkı ablukaya alınmış durumda. Tam da buradaki fotoğraf Türkiye’ye dayatılan fotoğraftır” diye 


ifade etti. 

Nöbet eylemi başlarken HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe okudu. 

Nöbete katılan HDP’li vekiller ise Osman Baydemir, Nadir Yıldırım, Lezgin Botan, Bedia Özgökçe, Ali Atalan, Adem Geveri, Kadri Yıldırım, Nihat Akdoğan, Meral Danış Beştaş, Mehmet Emin Adıyaman, Mehmet Ali Aslan ve Dilek Öcalan. 

‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin Van ayağı 14 
Ağustos’a kadar sürecek. 



NATO Devreye Girdi: Türkiye'den Almanya'ya Konya İzni 


Daha önce Almanya’dan vekillerin Konya’daki askeri üste bulunan Alman askerlerini ziyaret etme kararının Türkiye tarafından iptal edilmesinin ardından NATO devreye girdi. Türkiye, NATO’nun daveti üzerine Almanya Savunma Komisyonu heyetine Konya’daki NATO askeri üssünü ziyaret izni verdi. 


Ziyaret 8 Eylül'de 

NATO’nun daveti üzerine Alman vekillerden oluşan heyetin, NATO Genel sekreteri Rose Gottemoeller’in liderliğinde Almanya askerlerini 8 
Eylül’de ziyaret edebilecekleri belirtildi. Öneri¬ nin, NATO Genel Sekreteri Rose Gottemoeller tarafından yapıldığı ve söz konusu davete yönelik belgenin pazartesi günü Berlin’e gönderildiği bilgisi verildi. 


Temmuz'da 28 Kadın Öldürüldü 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı rapora göre Temmuz ayında 
28 kadın öldürüldü, 27 çocuk cinsel istismara 
maruz bırakıldı. 

Şüpheli kadın ölümleri artıyor 

Her ay şüpheli kadın ölümlerinin arttığını belirten Platform, bu ay hayatını kaybeden kadınlardan yüzde 46’sınm ölümü şüpheli. Bu cinayetlerin kaza süsü verilerek kapatılmak istendiğinin belirtildiği raporda şu örnek veriliyor: 

Sinop’ta 15 Temmuz’da ölü bulunan ve yakınları tarafından defnedilen 70 yaşındaki Dudu Ç.’nin mezarı şikayet üzerine açıldı. Kadının yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor 

Kadınların çoğunun kendi hayatlarına dair 


karar almak (boşanmak gibi) isterken öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda kadınların yüzde 61’inin en yakınları tarafından ( eş, eski eş, akraba, baba) öldürüldüğü bilgisi yer alıyor. 

Cinayet, işkence ve cinsel istismar 

Raporda kadın cinayetlerinde işkencenin boyutlarında da arttığı vurgulandı. 

Sakarya’da Suriye uyruklu 9 aylık hamile Emani Arrahman ve 10 aylık bebeği kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek, işkencelerle öldürüldü. 

Platformun raporuna göre Temmuz ayında 23 
kadın cinsel şiddete maruz bırakıldı. Raporda yer alan verilere göre Temmuz ayından 27 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı. Bu çocuklardan 6’sı gittikleri kuran kursunda istismara uğradı. 



Kayyım Nevvroz Alanını İmara Açtı 


Batman Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Ertuğ Şevket Aksoy, kentte Newroz’un kutlandığı Şehirlerarası Otogarın yanındaki alanı imara açtı. Fuar yapılacağı belirtilen alana, iş makine¬ 


leri getirilerek çakıl taşı döküldü. 

Nevroz alanının yerine yapılacak fuar alanında kültürel, tarımsal ve sanatsal etkinlikler düzenleneceği belirtildi. 



Bozdağ: Türkiye'de Tvveet Attı Diye Tutuklanan Bir Allah'ın Kulu Yok 


Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’de cezaevlerinde salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü kimsenin olmadığını belirterek, “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı, yok” dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT Genel Müdürlüğü’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 

Türkiye'de tvveet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu yok 

Cezaevlerinde salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü hiç kimse bulunmadığını iddia eden Bozdağ, “Bunu biz defalarca ifade ettik. Defalarca bunu dile getirdik. Örneğin zaman zaman şöyle haberler görüyorsunuz, ‘Bir tweet attı, adam tutuklandı’. Tweet yüzünden tu¬ 


tuklandı, çok büyük bir algı operasyonu. Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı, yok. Ama şunu söylemesi lazım, ‘Tweet’inde ne dedi?’ Orada bir şey söylüyor. Suç olan bir şeyi icra ediyor. Onun için insanlar adli takibata muhatap kalıyor. Oradan devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

Oysa İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi 7 Ağustos 2016’da yaptığı açıklamada Mart - Ağustos 
2016 tarihleri arasında 3 bin 710 kişi hakkında 
işlem yapıldığına dair açıklamıştı. 

Bakanlık, gözaltına alınan üç bin 710 kişinin bin 656’sınm tutuklandığını, bin 203’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 84’ünün gözaltına olduğunu, 767’sinin gözaltından serbest bırakıldığını duyurmuştu. 



Türkiye Bir Sınıra Daha Duvar Örüyor 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği ‘güvenlik duvarının’ bir benzerini Türkiye-lran sınırında yapmaya başladı. Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türkiye-lran sınırında yapımına başlanan güven¬ 


lik duvarı inşaatında incelemelerde bulundu. İran ve Türkiye arasındaki sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki seyyar blokların yerleştirilme çalışmaları sürdürülüyor. 
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Certified Accountants & International Tax Advisory 


İngiltere'de şirket mi kurmak istiyorsunuz? Kredi veya Türkiye'de teşvik kredisi mi sağlamak istiyorsunuz, 

Ulus Group'u ziyaret etmeniz yeterlidir. 


Setting Up Business in the UK 

- Form of Business Operation 

* UKCorporateTaxation 

* General Commercial Matters 

* Property 

* Employment 

* Personal Taxation 

- VAT, PAYE, TAX, ACCOUNTS 


Wealth Management & Private Client Services 



• Estate Planning 

• Inheritance Estate and Gift Taxes 

• Personal Tax 

• Professional Trustee Services 

• Trust Administration Services 

• Trust and Succession Planning 

• Trust Services 

• Trusts and Foundations 

• Offshore tax Planning 

• Wealth Protection 
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Y apılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın önüne geçilmezse, Güney Asya’da yaşayan milyonlarca insan gelecek birkaç on yıl içerisinde hayatını kaybedebilir. Prof. 
Chris Huntingford’a göre ise sorun ‘büyük bir tehlike’ teşkil ettiği kadar ‘adaletsiz’ de. Huntingford, “Nemli sıcak hava dalgalarından en çok etkilenenlerin iklim değişikliğinde en az pay sahibi olanlar olduğunu” belirtti. 

Küresel ısınma önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilir. 

The Guardian gazetesinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre eğer küresel ısınma önlenmezse, saatler içerisinde ölüme yol açabilecek nemli sıcaklık sadece birkaç on yıla Güneydoğu Asya’da yaşayan milyonları etkileyecek. 

Araştırmada, küresel karbon salımmınm yakın bir zamanda kesin bir şekilde durdurulmaması durumunda ise aşırı sıcak hava dalgalarının Hindistan alt kıtasında yaşayan sağlıklı insanların bile hayatını kaybetmesine yol açacağı belirtiliyor. 

Sıcak noktaların dışında kalan bölgelerde de çoğunluğunun Ganj Nehri ve İndus Vadisi’nde çiftçilik yaptığı bir milyarın üzerinde insan, 21’inci yüzyılın sonuna doğru “büyük tehlike” seviyesinde nitelendirilen nemli sıcaklara maruz kalacak. 

Yapılan bu yeni araştırmada, iklim değişikliğinin sıcaklık ve nem birleşimine etkisi yaş termometreler aracılığıyla ölçülüyor. 

Termometrede seviyenin 35 derecenin üzerine çıkması durumunda, ne kadar sağlıklı olursa olsun insan vücudu terleyerek kendini soğutamıyor ve insanlar gölgede de kalsalar altı saat içerisinde hayatını kaybediyor. 

En çok tehdit altındakiler karbon salınımında en az payı olanlar 

Güney Asya’da ise sıcaklık dalgaları daha şimdiden önemli bir tehdit. 

Salımmın yüksek olduğu yüksek nüfusa sahip Çin’in doğusunda da karbon salınmalarında görülen artış, yüksek sıcaklıkta hava dalgalarının bir nevi haberini veriyor. 

Araştırmada yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Profesör Elfatih Eltahir’e göre, nemli sıcak dalgalarından ötürü en çok tehdit altında olanlar ise iklim değişikliğine yol açan karbon salımmında en az pay sahibi olan en az geliri olan çiftçiler. 

İntiharlar iklim değişikliği ile ilişkilendirilmişti 

Bu hafta yapılan yeni bir araştırmada da 60 bine yakın Hint çiftçinin intiharı, iklim değişikliği ile ilişkilendirilmişti. 

Ayrıca sıcak hava dalgaları 2015 yılında 3 bin 500 


kişinin ölümüne yol açtı. 

Yaşanacak sıcaklıklar tehlike sınırının da üstünde 

2015’te yapılan bir önceki araştırma ise küresel petrol endüstrisinin merkezi olan Ortadoğu’nun Körfez bölgesinde yer alan Abu Dabi, Dubai, Doha şehirlerinde ve İran’ın kıyı şehirlerinde iklim değişikliğinin önüne geçilmemesi durumunda, insanların hayatta kalma sınırlarının ötesinde sıcak hava dalgaları yaşanacak. 

Bilim insanları şu anki ekonomik işleyişin devam etmesi halinde karbon salımmınm dizginlenemeyeceğini ve nüfusun yüzde 4’ünü etkileyecek yaş termometre sıcaklığının 35 dereceyi bulacağı altı saatlik öldürücü sıcak hava dalgasının 2071-2100 yılları arasında en az bir kez yaşanacağını belirtiyor. 

Araştırmada, bölge nüfusunun yüzde 75’ine ev sahipliği yapan Güney Asya’nın geniş bölgelerinde 
31 yaş termometre derecesini (YTD) en az bir kere 
görüleceğini dile getiriyor. 

Bu derece, ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi’nin ‘yüksek tehlike’ olarak gördüğü sınırın da üstünde. 

Meteoroloji Dairesi bu sıcaklık hakkında şöyle görüş bildiriyor: 

Şartların bu kadar zor olması durumunda acil önlemler alınmazsa, ciddi şekilde hastalanabilir hatta yaşamınızı kaybedebilirsiniz. 

500 milyondan fazla insan etkilenebilir 

Ancak Paris İklim Anlaşması gereğince atılması planlanan adımlarla karbon salımmı düşürülürse, Güney Asya’daki sıcak hava dalgaları 35 YTD’yi bulmayacak ve 31 YTD’den etkilenecek bölgedeki insan sayısı yüzde 55’e gerileyecek. 

Yapılan araştırmada iklim değişikliğinin kontrol altına alınmaması durumunda 31 YTD sınırının her iki yılda bir aşılarak bölge nüfusunun yüzde 30’unu, yani 500 milyondan fazla insanı etkileyeceği belirtildi. Fakat Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşılırsa etkilenen nüfusun yüzdesi yüzde 2’ye kadar gerilecek. 

Eltahir’e göre sorun oldukça endişe verici; fakat sorunun önüne geçilebilir: 

Sorun oldukça endişe verici, ancak küresel seviyede atılacak adımlarla sıcak hava dalgalarının yoğunluğu önemli ölçüde azaltılabilir. 

Güney Asya özellikle her yıl gerçekleşen muso¬ nun karaya getirdiği sıcak ve nemli havadan ötürü aşırı sıcak hava dalgaları tehdidi altında. Bölgede sulamanın yaygın olarak kullanılması da buharlaşmaya yol açarak nemi arttırdığından tehlikeyi büyütüyor. 

Ortadoğu Körfezi’nde gerçekleşmesi öngörülen aşırı sıcaklar ise Doğu Asya’ya kıyasla daha yüksek seviyelerde. Buna rağmen Körfez’de beklenen sıcak 


hava dalgalarının karada olmasının beklenilmediği, Güney Asya’da ise karada gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. 

Araştırmacılar: Eşik tahmin edilenden daha erken aşılabilir 

Korkulan duruma ise en çok 2015’in Temmuz ayında İran’ın Bender Mahşehr kentinde yaklaşılmıştı. Hayatta kalmanın sınırı olarak belirlenen 35 
YTD’ye neredeyse ulaşıldığı şehirde, hava sıcaklığı 
46 dereceyi bulurken nem yüzde 50 idi. 

Araştırmacılar, bu örnekten yola çıkarak “eşiğin tahmin edildiğinden daha erken aşılabileceğini” söylüyor. 


Britanya Ekoloji ve Hidroloji Merkezi’nden Profesör Chris Huntingford ise iklim değişikliğini anlatmak için en uygun kelimenin “adaletsizlik” olduğunu şöyle açıklıyor: 

İklim değişikliğini anlatacak tek bir kelime bulmamız gerekse, bu kelime için en iyi aday ’ adaletsizlik’ olurdu. Atmosferde artan karbondioksit miktarının Güney Asya’nın büyük bir bölümünde ölümcül sıcak hava dalgalarına yol açması bekleniyor. Ancak bu bölgede yaşayanların çoğunun iklim değişikliğinde neredeyse hiç payı yok. 

Çeviri-Derleme: Tolga Er- Gazetekarınca 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FoodArt 

UK Limited 


ELEMANLAR ARANIYOR 


Etnik gıda sektöründe hizmet vermekte olan firmamıza daha önce bu atanlarda çalışmış, tecrübeli çalışma arkadaşları arıyoruz < Şoförler ISTonluk ehliyeti ve CPC kartı olan 

■ Ofis Elemanları: Microsoft Office ve muhasebe programlarında tecrübesi olan ve İyi derecede I ngilizce bilen 

■ Satış Elemanları: Daha önce satış bölümünde çalışmış,tecrübeli ve ehliyeti olan. 
Araç ve telefon işyeri tarafından sağlanacaktır. 

• Depo Elemanları 

Başvurmak isteyenlerin aşağıdaki telefonu aramalan ya da CVlerini aşağıdaki E-mail adresine yollamalan rica olunun_ 


As an ethnicfood industry firm, we are looking for expenenced workmates wkh a work history in these fields. 

• Drivers: A valid dnving licence that shows they can drive vehides up to 18,000 Kg and a CPC licence. 

• Office Worker$: Experienced with Microsoft Office and accounting programs. 
Alsoa good level of English is required 

• Sales Assıstants: Workexperience in sales department and a valîd dnving licence. Company car and a mobile phone wlll be provided 

• VVarehouse Assistants 

Please contact us or send us your CV 


info@foodartuk.com 

0208 805 0088 


linit 3B, 55 Lockfield Avenue, Brimsdown, Enfield, EN3 7PY 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Trump Konudan Rahatsız: 

'İklim Değişikliği' Demeyi Bile Yasaklamış 


Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı veren ABD Başkanı Donald Trump’m Tarım Bakanlığı yetkililerini ‘iklim değişikliği terimini kullanmaktan kaçınmak’ konusunda uyardığı ve konu hakkında kullanılmak üzere ‘alternatif’ terimler ‘önerdiği’ ortaya çıktı Donald Trump ABD Başkanı olduğu günden bu yana defalarca iklim değişikliği araştırmalarının gerekliliğini sorgulamış ve bunun “Çin’in oyununun bir parçası” olduğunu söylemişti. 

Küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını amaçlayan Paris İklim Anlaşması’ndan da çekilen Trump, Çevre Koruma Kurumu’na ‘sera gazı salmımmı azaltan düzenlemeleri hurdaya atıp yenileme’ talimatı vermiş ve fosil yakıt endüstrisi için daha fazla kamu alanı tahsis etmişti. Beyaz Saray’ın internet sitesinde 


‘öncelikler’ bölümündeki iklim değişikliği ibaresinin kaldırılmasının ardından Nisan’da Çevre Koruma Kurumu bütün bilimsel makalelerin ‘dilini değiştirmişti’. 

Resmi e-mail konuşmaları: İklim değişikliği değil şiddetli hava koşulları 

Guardian, 16 Şubat’tan itibaren Trump göreve geldikten yaklaşık iki ay sonra Doğal Kaynakları Koruma Ofisi (NRCS) ve Tarım Bakanlığı arasında yapılan resmi e-mail konuşmalarına ulaştı. 
Bu belgelere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tarım Bakanlığı’ndaki yetkililer, e-mail yoluyla ‘iklim değişikliği terimini kullanmaktan kaçınmak’ konusunda uyarıldı, yetkililere iklim değişikliği yerine ‘şiddetli hava şartlan’ demeleri ‘önerildi.’ 
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Filistin Topraklarında İsrail'in Yerleşim Yerleri Bir Yılda 3 Kat Arttı 


İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerleri oluşturma faaliyetindeki artışa ilişkin yayınlanan yeni rapora göre, Filistin’deki İsrail yerleşim yeri faaliyetleri geçen seneye göre üç kat artmış durumda. ‘Toprağı Savunmak ve Yerleşim Birimlerine Karşı Durmak için Filistin Ulusal Bürosu’ tarafından Filistin topraklarında yapılan yasadışı İsrail yerleşim yerleri sayısının artışına dair yeni bir rapor yayınlandı. 

Telesur’da yayınlanan rapora göre, İsrail’in 
2017 yılı içerisinde Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yeni yerleşim yerleri oluşturma faaliyetinde geçen seneye göre üç kat artış yaşandı. 


Batı Şeria'da İsrail'in 2500 yeni yerleşim yeri 

İsrail, bu yılın başında Batı Şeria’da 2500 yeni yerleşim yerinin inşasının yapılacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “İsrail topraklarında daha önce hiçbir hükümetin kendisinin kurduğu kadar yerleşim yeri yapamadığını” ifade edip şöyle demişti: 

Bizim neslimiz, eski nesillerin sadece hayalini kurabildiklerini gerçekleştirmeyi başardı. Vatanımıza geri döndük; onu tekrar sütün ve balın aktığı topraklar haline getirdik. İsrail’in Filistin’de inşa ettiği yeni yerleşim yerleri milletlerarası hukuka ve İsrail yasalarına aykırı olarak görülüyor. 



Venezuela'da Maduro Yönetimine Siber Saldırı 


Venezuela’da bir grup bilgisayar korsanı hükümete bağlı kuruluşların internet sitelerine siber saldırı düzenledi.Kendilerine “The Binary Guardians” (İkili Muhafızlar) adını veren korsan grubu, saldırının, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “diktatörlüğünü” hedef aldığını savundu. 

Ülkede pazar günkü askeri üs saldırısını düzenleyenlere destek verdiklerini açıklayan grubun hedefleri arasında Venezuela hükümeti, Ulusal Seçim Konseyi ve Venezuela Deniz Kuvvetle¬ 


ri’nin internet siteleri yer aldı. Korsanlar, hükümetin internet sitesinde yayımladıkları mesajda, “Diktatörlük günlerinin sonuna gelindi” ifadelerini kullandı. 

Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay askeri üssüne pazar sabahı terör saldırısı düzenlenmişti. Daha sonra üsse saldıran grup, hükümete bağlı askeri birlikler tarafından bozguna uğratılmıştı. Askeri üssün yakınlarında yapılan protestoda yerel bir lider vurularak öldürülmüştü. 



Mısır'da 6 Binin Üzerinde Tekstil İşçisi Grevde 


Mısır’ın Mahalla şehrinde 6 binin üzerinde tekstil işçisi, devlete ait Misr Spinning and Weaving şirketinin içerisinde oturma eylemine başla¬ 


dı. İşçiler, vaat edilen yüzde 10 primin ödenmesini ve gecikmiş ödemelerinin yapılmasını talep ediyor. 



Pakistan'da Transalara Uygulanan 'Performans 


Yasağı' Protesto Edildi 

Pakistan’ın Bannu Eyaleti’nde ana gelirleri olan performanslar ve kutlamalarda sahne almaları yasak olan translar, diğer eyaletlerde kaldırılan çalışma yasaklarını emsal göstererek oturma eylemi düzenledi. Transların Pakistan’ın kuzeybatısındaki Bannu Eyaleti’nde performanslar ve kutlamalarda sahne almaları altı yıldır yasak. 

Trans aktivistler ve insan hakları savunucuları Perşembe günü bu yasağı protesto etmek için 


Bannu Basın Yayın Kulübü’nün önünde oturma eylemi yaptı. Eylemde söz alan konuşmacılar ‘diğer eyaletlerde çalışma yasağının kaldırıldığını ve transların sahne performanslarına izin verildiğini’ emsal gösterdi. 

Nisan’da da Bannu Eyaleti ‘polislerin translara uyguladığı ayrımcılık uyguladığı ve yetkililerin transları eyaletten uzaklaştırma çabası’ ile gündeme gelmişti. 




















































Korkut Duman 

İ sveç'te göçmen kadınlar yararına faaliyet gösteren ve ekseriyeti sosyalist feminist gönüllüler tarafından kurulan derneğimizden bir grup kadın arkadaşımız tatil için Jamaika'ya gidip döndüler. Öve öve bitiremiyorlar. Bıyık altından belli belirsiz sızan muzip gülüşlerinde, bu övgüdeki payın önemli bir bölümünü JamaikalI erkeklerin hakettiğini sezinleyebiliyorum. 

Ben hiç gitmedim Jamaika'ya. Ama romunu biliyorum. Hızlı koşan atletlerini ekranlarda görmüşlüğüm var. E havası ve denizi de güzel. Fakat Bob Marley'in çok ayrı bir yeri var tabii. Çoğumuz Jamaika'nın ne olduğunu bilmeden önce tanıştık onunla. Reggae, favori müzik tarzım olmasa da Marley'i dinlemekten daima zevk aldım. 
Tıpkı sîzler gibi. Yalnız bundan sekiz on sene kadar önce bir haber okumuştum. 
Yine Reggae'den türetilmiş ve Jamaika'da çok popüler olan Dance Hail müziğinin Avrupa'daki festivallerde yer almasının mutlaka yasaklanması gerektiği konuşuluyordu. Gerekçe olarak ise bu türün şarkı sözlerinde yoğun bir şekilde cinsiyetçilik, homofobi ve şiddet öğelerine yer verilmesi gösteriliyordu. 

Armut gerçekten de dibine düşüyor demek. Eğer Google'da hemen şu anda 
"Bob Marley Misogyny" (mizojeni/kadın düşmanlığı) diye aratırsanız, makine size 0,58 saniye içinde 252,000 sonuç veriyor. 
Hemen ilk sayfada çıkan sonuçlar arasında gözüme çarpanlardan bir potpori yapayım ister misiniz? 

Liberal ve ilerici Salon mecmuası Bob Marley'in kadın düşmanlığına o kadar içerlemiş ki, adamın büstünü tekmeleyerek devirmeyi başlığına taşımış. Bir internet forumunda kendilerinden çağdaş yaşamı desteklemeleri beklenen müzik eleştirmen ve söz yazarlarının neden Bob Marley gibi bir kadın düşmanı, homofob ve antisemite serbest geçiş ayrıcalığı tanıdıkları sorgulanıyor. 


Ünlü müzisyeni kendi camiası da sırtın¬ dan bıçaklamış : 18 Karat Reggae adlı site, "bu adam homofobiğin tekiydi yahu," diyor mesela. RateYourMusic.com, "Bob Marley korkunç bir insandı" diye manşet atmış. 

MÜZİK Mİ KÜLTÜRÜ ETKİLER, KÜLTÜR 
MÜ MÜZİĞİ? 

İsveç'in kamu yararına yayın yapan devlet kanalı SVT, Jamaika'da maço kültürü var diye yazmış. Maço kültürü varsa, size de sürpriz gelmeyecektir; biraz daha internette sağa sola tıkladığınızda ülkede tecavüz ve ensestin hızla artan suç çeşitleri olduğunu okuyorsunuz. Cinayetlerde son beş yılda yüzde 20 artış var. Fakirlik, sefalet, düşük ücretler, gelir eşitsizliği... 

Yani dünyada yaşayacak yeni bir yer arıyorsanız, Jamaika herkes için kötü bir ülke de, sanki kadınlar için daha da kötü bir ülke gibi geldi bana. Mesela bizim arkadaşlar güzel hatıralarla geldiler ama kaslı siyah erkekler, ganja, harika rom ve reggae'nin o baştan çıkarıcı ritmi falan en fazla bir hafta çekiliyor demek. Emin olun ben de çok dayanamazdım denize, güneşe, roma ve House Hail eşliğinde kıvrımlarını titreterek burnuma kadar sokan JamaikalI kadınlara. Bir hafta, bilemedin en fazla iki hafta. Sonra hemen zengin, soğuk, eşitlikçi, karanlık ve cinsiyetçiliğe asla geçit vermeyen ülkeme geri dönmem lazım. (Sarkazm yaptığımı düşünüyorsunuz değil mi? 
Hayır. Sadece dili kullanmada hala büyük eksikliklerim var. Dernekteki arkadaşlar o konuda da yardımcı oluyorlar bana. Kelimeleri seçmek, dili, kimseyi incitmeyecek şekilde kurgulamak çok önemliymiş. Yoksa istemeden baskı kurup norm dayatabiliriz, dediler. Yani İsveç soğuk ve karanlık yerine, serin ve gölgeli demek daha doğru sanırım). 

Lanet olsun, 20 küsur yıldan sonra Batı'nın kendini beğenmişliği mutlaka üzerinize biraz siniyor siz istemeseniz de. O yüzden ben de son yıllarda bir alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Hakkında kötü şeyler öğrendiğim yabancı bir kişi, bir grup, 


bir halk veya bir ülke hakkında mutlaka bir de pozitif şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
Jamaika hakkında da çok bilinenlerin dışında, pozitif bir şeyler aradım. Ve buldum. 
Yeter ki açık fikirli olun. Hem de inanmazsınız, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2016 
yılı Küresel Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu'nda buldum. 

Rapora göre Jamaika, karar verme ve yönetme pozisyonlarına kadınlarını yerleştirmede dünyanın bir numaralı ülkesi. Mağara adamı Bob Marley'in ve nefret söylemi kuburu Dance Hall'ün ülkesinde, kilit pozisyonlarda her 100 müdür beye 145 müdire hanım düşüyor. En yakın takipçisine bile fark atmış Jamaika. İkinci sıradaki Kolombi¬ ya'da bu oran 113 kadına 100 erkek. Gana ve Barbados onu izliyor. Ve Filipinler, Bahamalar, Trinidad Tobago... Afedersiniz, sıralamada ilk ülke gibi ülke diyebileceğimiz ülke, Amerika Birleşik Devletleri. O da ancak onbirinci sırayı alabiliyor. Dünyanın ilk feminist hükümetine sahip İsveç ise ancak yirmidördüncü sırada kendine yer bulabilmiş. 

Şaşırtıcı mı buldunuz? Değil aslında. Bilmiyorum, hiç Cinsiyet Eşitliği Paradoksu diye bir şey duydunuz mu daha önce? 

Hepinizin bildiği gibi; erkeği erkek, kadını da kadın yapan, hem biyolojik farklılıklarımız hem de içinde yaşadığımız kültür. 
Biyolojik farklılıklarımızı ortadan kaldırmak için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ama kültürü değiştirebiliriz. Kültür zaten sürekli değişiyor da, işimizi niye şansa bırakalım? 
Yaşadığımız toplumun fena, demode, baskıcı ve bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinin önünde duran normlarını planlı, programlı ve de uzun soluklu politikalarla ortadan kaldırmaya çalışsak daha iyi olmaz mı? Kıskanacaksınız biliyorum; İsveç ve Norveç gibi ülkeler yıllar önce bu soruya evet diye cevap verdiler. 

O yüzden pozitif ayrımcılık, kota, ücretsiz kreşler, hem anneye hem de babaya ikişer yıl ücretli ebeveynlik izni gibi göze giren, ele gelen uygulamalar var bugün. Tabii çok 


şükür hepsine. Ama havuç ve kırbacın her zaman yetmeyeceği de hesaplandı. Malzeme İsveçli veya Norveçli de olsa, bunları eğitmek, törpülemek, insan gibi bir şekle sokmak lazım. Hoyratça değil ama. Yanağınıza konan küçücük ve ıslak bir öpücük gibi. Ana akım medyada büyük bir titizlikle seçilen dil, birbirleriyle aynı fikirlere sahip olsalar da hep doğruyu, güzeli ve ileriyi işaret ettikleri için tekdüze olsalar da asla sinirinizi bozmayan köşe yazarları, tartışmacılar, ve televizyon programcıları bu görevi başarıyla yerine getiriyorlar. 

Ve tüm bunlara rağmen inanmazsınız; 
halk yine nankör. Kadınlar, kadın meslekleri olarak kabul edilen meslekleri, erkekler de erkek mesleklerini seçiyorlar. 
Öğretmenlik, hasta bakıcılık kadınlarda. 
Mühendislik, bilişim sektörü erkeklerde. 
Hem de bu ayrım, maço kültürlerde dahi göremeyeceğiniz kadar göze batıcı. Neden böyle olduğu sorusuna Amerikalı psikoloji profesörü Richard Lippa, BBC ile beraber 
200 ülkeden 53,000 kişi ile yaptığı araştırmadan çıkardığı sonuçlar ile şöyle cevap veriyor: 

"Hayat şartlarının çetin olduğu ülkelerde kadınlar, bulundukları durumdan kurtulmak için tek çareyi kariyer yapmakta görüyorlar. Cinsiyet eşitliğinin sağlandığı post endüstri toplumlarında ise bireyler kendilerini gerçekleştirme yolunda daha özgür seçimler yapabiliyorlar. Kültürün kadınların meslek ve kariyer seçimlerindeki negatif etkisini tamamen törpüleyip sıfırladığımızda, geriye sadece biyolojimiz kalıyor. 
Bu durumda kadın ve erkek stereotipleri arasındaki fark, azalacağına açılıyor." 

Şunu demek istiyorum: 

Kadın erkek eşitliğinden anladığımız CEO'larda ve STEM alanında kariyer yapan kadın sayısının erkek sayısına eşit olması ise, Jamaika ve Türkiye, hedefe İsveç ile Norveç'ten daha yakın görünüyor. 
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DOSYA IKITAP/BROŞUR LEAFLETI MENÜ I KARTVİZİT DAVETİYE I FATURA I PROMOSYON ÜRÜNLERİ POSTA KARTLARI TABELA I ANTETLİ KAĞIT I BÜYÜK FORMAT BASKI IT-SHIRTISTICKER 


matbaa 


DESIGN PRINT | SIGNS | PROMO 


HE AD OFFICE 

Unit 5G, Nobel Road, Eley Estate Edmonton, London N18 3BH 
T 020 8807 6262 


BRANCH LOCATION 

64 Stoke Newington Rd 
London Nl 6 7XB 
T 020 7249 9191 


info@matbaa.co.uk 

www.matbaa.co.uk 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iki Kadından 
Mülteci Çocuklar için 

Mobil Kütüphane 


Y unanistan’da iki kadın, mülteciler için oluşturdukları minibüsten bozma mobil kütüphane ile mültecilere soluk alacak bir alan sağlıyor. 

Yunanistan’da bulunan mülteci kamplarında gönüllü çalışmalar yapan Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff, bir müddet sonra mülteciler için gıda ve barınma yardımından daha fazlasını yapmak isteyen iki kadın. Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle göç etmiş insanları bir nebze de olsa evinde hissettirmek isteyen bu iki kadın, tekerlek üzerinde yükselen bir kütüphane oluşturmaya karar vermiş. 

Naude ve Zijthoff’un eski bir minibüsü dönüştürerek oluşturduğu kütüphanede farklı dillerden 1300 
kitap bulunuyor. Bu mobil kütüphanede internet erişimi sağlayan bilgisayarlar da yer alıyor. 

Kasım ayında hayata geçen bu kütüphane haftada yaklaşık 115 konuğu ağırlıyor ve kurulduğu günden 


bu yana 904 kitap ödünç alınmış. 

İnsanları ısıtan kütüphane 

Ziyaretçilere kitaplar konusunda yardım ettiklerini belirten Zijthoff, “Özellikle dil eğitimi kitaplarında, kitapları almalarına izin veriyoruz ve talep etmeleri halinde kitapların bir kopyasını veriyoruz” diyor. Kütüphanenin ziyaretçileri dilerlerse içeride dilerlerse de minibüsün dışında bulunan banklarda vakit geçirebiliyor. 

Kütüphanenin ısınma işlevi de gördüğünü belirten Esther ten Zijthoff, “Selanik’teki dondurucu soğuklar sırasında minibüs kimi zaman çadırlardan daha sıcak oluyordu ve insanlar sadece ısınmak için bile geliyorlardı” ifadelerini kullanıyor. Minibüsün kamp alanına girmesine izin verilmediği durumlarda Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff minibüsü kampın hemen dışına park ederek hizmet veriyor. 


Mülteci çocuklar: Kütüphane bizi evimizde hissettiriyor 

Dikkat çekici bu kütüphanenin varlığına en çok sevinenler ise çocuklar. Zor şartlar altında büyüyen mülteci çocuklar bu kütüphanenin onlara kendilerini evlerinde hissettirdiğini söylüyor. 

Kütüphanenin en ilginç misafirlerinden biri ise Suriyeli bir ekonomi profesörü olmuş. Kendisi mobil kütüphanenin sağladığı imkanlarından faydalanarak çalışmaları İngilizceye çevirmiş. 

Bu kütüphanenin mimarı Laura Samira Naude ve Esther ten Zijthoff, bu projenin sadece Yunanistan’la sınırlı kalmasını istemediklerini ve başka ülkelerde de yaygınlaştırmak için gönüllü kişi ve kuruluşlar aradıklarını söylüyor. 
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ilanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz 0742 948 1490 
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3 Kasiyer Aranıyor 


Edmonton’da yeni açılan Kings Food Centre adlı markette çalışmak üzere bayan kasiyerler aranıyor. 

İletişim: 07459036737 



Personel Aranıyor 


Archway bölgesinde 

Take away kebapta çalışacak tecrübeli, tecrübesiz personler aranıyor. 


İletişim: 0798 352 3509 
0207 263 9163 


I ELIMAROSA 

Selda KAYAN 

Graphic Desingner 

Tel; 07940352012 
E mail; info@eLinarosd.co.uk web: www.elinarosa.co.uk 




0 Kasiyer Aranıyor 


Islington’da Express Supersave marketinde çalışmak üzere kasiyer aranıyor. 

İletişim: 02073544519 


Personel Aranıyor 

Ada Windows’ta üretim ve montaj alanında çalışacak deneyimli personel aranıyor. 

İletişim: 0208 803 8004 
0795 626 0367 


KEBENC BOOKKEEPING 

Şehriban Kebene 
Bookkeeping 


0745 9115606 

kebencsehriban@hotmail.com 




Personel Aranıyor 


İpek Mobilya Croydon Şubesinde 
Çalışacak İngilizce ve Türkçe bilen Personel aranıyor. 


İletişim: 020 8683 1116 



as ta 



Kargo LTD. 


Satılık Ocakbaşı 
Restaurant 



Ingiltere İçi Eşyalarınız Taşınır 
Londra ■ Türkiye Arası Eşyalarınız Taşınır 

Turivya'nin Her Yem w Ssnrttfma Vartfıf 



Leicester bölgesinde 


Ü C RETS İZ FI TATLAN DI RM A V/ 


Difector: Mehmet Alt Dev 


Detaylar için 


Londra +44 798 455 4334 
Londra Ofis: +44 208 127 3797 
Türkiye: +90 534 717 9D9B 


Unil; 3A Röleye Yani, 
WwKİIflnd5 Park Rjçsd 
TrrtUmham N15 3RT 
(j mohmelalrdyvkEHgü 


İletişim: 07799 402024 




Çevirileri 


GILĞIL 

Bookkeeping Services 

478 Green Lanes Palmers Green 
Enfield, London 


07491258829 


Bookkeeping Servisi 

Güler CICEK 

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 OPG 

07459646883 

g.cicek38@hotmail.com 


SHINE CONSTRUCTION 

COMPLETE BUILDERS 


BUILDING-ELECTRICAL-PLUMBING 

freeT 

ESTİ MATI 


ŞAHIN KOŞAR 
07745824025 


sahinkosar34@gmail.com 


Red Nose CLOVVN 

Hatun USTA 

Professional Clown Services 

For Wedding, Birthday parties and ali other special parties 

Feel Free Contact: 

*34 Bexley Gardens, London, N9 9BX 

0744 818 5815 
www.rednoseclown.co.uk 


Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu 

Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi uzman tercümanlar tarafından yapılır. 


Hastane Raporları 
Mahkeme Kararlan 
Noterlik Hizmetten 
Boşanma Karartan 
Diploma Çevirileri 
Transkript 


Davetiye Yazma 

Vekaletname 

Hazırlama 

Resmi Yazışmalar 
Yardım Başvurulan 
Telefon 
Görüşmeleri 
Aposti) İşlemleri 


68 Stcke Newington Road, London, N16 7XB 

Tel: 020 7254 7504 -077 3747 9749 
©mail: hasaniko@gmail.com 
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İtaatsiz Nota 


Arif Altan. - GazeteKarmca 

İ ktidar itirazı, devlet isyanı, polis muhalefeti sevmez. İtiraz huzuru kaçırır, isyan yasayı dağıtır, muhalefet hileyi bozar. İtirazcı iktidarı, isyancı devleti, muhalif polisi utandırır. Huzursuzluk çıkarmak itirazcının, yasayı hiçe saymak isyancının, riyakarı bozmak muhalifin işi. İtirazcı itirazcıya, isyancı isyancıya, muhalif muhalife benzedi mi yalancının, düzenhazm, riyakarın ne mahremi ne mahareti kalırdı. Fakat öyle olmaz; iktidar itirazcıyı, devlet isyancıyı, polis muhalifi kendisine benzetir. Yalanın içine insanı, riyakarlığın içine toplumu sığdırır. 

Uyumsuzun işi zordur. Ne itirazcı, ne isyancı, ne muhaliftir. Genetik bir bozukluk, daha azı bir bozguncu; kendi söyleyip kendi duyan belki de delinin tersten gideni. Hiç kimsenin bilmemiş olmasını dilediğini açıklamak, hiç kimsenin görmemiş olmasını dilediğini göstermek, hiç kimsenin duymamasını dilediğini duyurmak gülünçlük değilse ahmaklık, aptallık değilse delilik. Aptalları çayıra salmah, delileri tımarhaneye tıkamalı ki gerçeklikte sürüp giden zorbalık haklılık, fiili kötülük kaskatı iyilik, kusursuz çirkinlik ideal güzellik diye böbürlenebilsin. 

Hayalperestin, delinin sığabileceği bir dünya yoktur. Sığdır okyanus, dardır gökyüzü yüzü derinliklere gömülü, gözü yüceliklere çevrili olan için. Değil mi ki doğruyu söyledi, ayaza, ıssızlığa sürülmek cezası, ateşlerde yakılmak ahnyazısı. Gerçekliğe ters düşen doğruya yaslanabilir mi? Gerçekçiliği ilim düzeyine çıkarmak, hakikati safsataya düşürmek, sonrasında da zorbalık, ahlaksızlık, riyakarlık düzenini ebedi kılmak! 
En doğrunun en yalancı olduğu yerde hakikat de safsatadan öte bir şey miydi? Güçlüler güçlü, güçsüzler lanetli, düşkünler bitiktir! 
Gerçeklik buysa doğru da budur. 
Doğru buysa hakikat başka bir şey olabilir mi? Neticede eğlenceli bir dünya, tadı çıkarılası bir hayat varken keyif kaçırmak ahmaklık değil de ne? 

Ahengi lekeleyen akortsuz bir enstrüman iticiliği işte. Doğruyu söyleyen öfkeli, öfkeli sert, sert kaçık bulunur. Yeni gerçekçinin yep¬ 


yeni ilmi: Gerçeğin hiçbir yamnda yer almamak! Gerçeğin dışında gerçekçi gibi yaşamak güçtür de ondan. îlim irfan sahibi olmak, yalana esnemektir. Her kulağı okşa¬ yan ses, her göze uyan manzara, her kafaya oturan hayal, her damağa yaraşır lezzet olmak: Kapsayıcılık, bilgelik, genişlik, gerçekçilik, güçlülük derler buna. Ama elmayla armudu karıştırmamak zayıf bünyenin, doğru sözü zehirli dile yakıştırmamak da canlılığını yitirmiş ölü akim kanıtı olur bu durumda. 

Duyanda karşılığı yoksa hakikati seslendirmek tehlikeli. Kendin söyleyip kendin duyacağın sesin değeri yoktur. Uzlaşmaz olan, her zaman yanlıştır. Hakikati mümkün olduğunca eğip bükmelisin ki doğru sözünün bir karşılığı olsun. Sivri olan marjinaldir, marjinal olan aşırı, aşırı olan yalnızdır. 
Her tarafı idare eden bir kalabalık benliktir gerekli olan. İyi eden yalandır. Öyleyse yalancı doğrudur. 
Gerçeklik göz ardı edilmemeli. Ne olursan ol karşındakinin gördüğü kadarsın. Gerisi fazlalık, fazlalık zehirli atık. Doğrudan azını söyle ki, hasarlı söz yama olsun yalana. 
Hakikate biraz yalan bulaştır ki, çarpıtılmış olan, hakikatten üstün bir değer görsün. Çıplak olam giydir, yalın olanı süse, tözü toza bozdur ki benliğin seçilemediği dumanlı bir hava oluşsun. 

Kabusa değilse neye benzer hayat? Böyle bir dünyada, uyuşacağı dokuyu arayan hastalıktan farksızdır sözünü sakınmayan. Sadece güç sahiplerinin değil, değdiği herkesi utandırır. Yalancıyı utandıran uslandmılmalı ki, ruhların birbirine dolanarak ördüğü entrika gizemlerle, zevklerle sürüp gidebilsin. Gerçeği gerçeğe benzetmek için mutlaka biraz yalan katmak gerektiğini söylese de akıllılar, deliler işte, kalbinden geçirdiğini esirgemez dilinden hiçbir zaman. 
Elmanın elma, alçağın alçak, hırsızın hırsız olduğunu söyleyip durur yine de. 

Uykunun derinliklerinde, kendin¬ den geçmenin yedinci katmamnda sızıp kalanları vakitsiz uyandıran, ritme saygısız hep aynı hata: İşitilen bir bozukluk, bir uyumsuz kırılma, senfoniyi mahveden her zamanki aynı itaatsiz nota. 
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Em Tola Fermane Dihilînin 


Erem KANSOY/ Reqa 

S awa ku DAIŞ'e fermana 73'yan li dijî xelke Şengale, milete Ezîdî bi re ve bir, heta niha jî hejmar nediyar jinen Ezîdî Leqaye di deste çeteyan de esîr in, hevalen jin en Ezîdî hatin Reqaye, şer kirin, li ber xwe dan, ev tolhildaneke herî mezin e ji zehniyeta desthilatdar û nexasim jî ji çeteyen DAIŞ'e. 

Li Reqaye şerekî dijwar li dijî çeteyen DAIŞ'e, ji bo rizgarkirina sivîlan te meşandin. Ev du meh di ser hemleya Cenga Mezin re bihurîn û gelek derdoran, şîroveyen eceb jî kirin. Ji gunehbakirina QSD'e bi bazara bi DAIŞ'e re heta bi pekneanîna hedefen hemleye. Le rastiya li cihe cih guhertî ye: QSD'e behtirî nîve Reqaye rizgar kir, û bajar ji her çar milan ve kire dorpeçeke. Ji fermandaren QSD'e yen hemleya Reqaye re peyivîn. Klara Reqa, Ömer Hewler û Piling Surûc îşaret pe kirin ku ew gihiştine hedefen plansaziya xwe û wan bi temamî dor li Reqaye girtiye. Fermandaran da zanîn ku ew ji bo rizgarkirina sivîlan û parastina wan bi îhtîmam tevdigerin, ev hemleye hedî bike jî, ji niha û peve, bi morale bilind e şervanan, e w e karibin DAIŞ'e di zûtirîn deme de bişikînin. Fermandar dibejin ew e tola civaka Ezîdî û fermana 73'yan hilînin û ji bo DAIŞ'e tene du re hene, yan we teslîm bibe yan jî bi temamî tine bibe. 

QSD kete paytexta çeteyan 

Ji fermandaren QSD'e Klara Reqa îşaret pe dike ku hemleya Reqaye di nava du mehan de li gorî bername û plana wan bi re ve çûye, serketî bûye û wiha dewam kir: “Şere bajer e, ne weke ye eraziye, çoltere bû. Di şere jajer de terz û taktîk gelek in. Nexasim jî 


li bajarekî mîna Reqaye ku paytexta çeteyen DAIŞ'e bû, bi salan e amadekarî le kiribûn. Ji bo her kesî xewnek bû, ka Reqa we be rizgarkirin yan na. Hezen QSD'e ev pek anîn, ew ketin Reqaye. Helbet ev bi berdelen mezin çebû. Bele ji sedî 50'e bajer hatiye rizgarkirin. Hedefa me ew bû ku em destpeke dore li bajer bigirin. Niha ji her çar milav ve, ji bakur, başûr, rojhilat û rojava ve dor li bajer hatiye girtin. Gelek tax niha di deste me de ne. Gelek cihen wan en esasî ku bere yen dewlete bûn û DAIŞ'e jî weke navend bi kar dianî, niha di deste me de ne. Dema bi şev bi roj, edî mirov kolaneke, cadeyeke digire, ev bi metroyan e; carinan malek e. Ev, her çare serketinek e. Dema ku avahiyeke bilind di deste te de ye, ji bo ku tu li bajer hakim bî, ev destketiyek e. Bi ya me, me ev bi ser xist. Amadekariyen wan gelek bûn, di ware binerd de gelek amadekarî kirine, wekî din mayîn gelekî bi kar anîn. 

Eriş we hemleye asteng nekin 

Klara Reqa îşaret bi propagandayen reşkirine û di ware siyasî de erişen ji bo bisernektina hemleye kir, û got, “Hîn beriya em bikevin bajer, şehadeten li Qereçoxe, erişen din en dewleta Tirk a dagirker, li Gire Spî, Minbic û Babe çebûn, niha jî bere xwe dane Efrîne. Hemû hewldana wan e w e ku em li Reqaye lawaz bibin. Ji bo me her şehadet û her eriş me xurttir dike, ruhe me ye tolhildane xurt dibe. 
Dema em beşdarî ve doze bûn, me ev li ser esase dilsoziya şehîdan, tolhildana wan pek anî. Ti carî we zehniyetek, desthilatdariyek bandore neke, li ser vî esasî bû. Heta îro gelek hemle çebûn û ya Reqaye jî dewam dike. Yen ku li ber xwe dan, yen ku tî man, birçî man, dema gel ev berxwedan dît, desteka gele Ereb, beşdariya ciwanan kir ku hemle xurt bibe.” 


Mehekdidu man 

Fermandar Klara Reqa zehmetiyen şeren li bajer, nexasim di ware teqtîkan de û qabîliyeta dijmine wan ya guhertina teqtîkan bi bîr xistin û got, “Hemle bi dawî nebûye, hîna nîve bajer maye, dive be rizgarkirin. Em dikarin bibejin ne sal, le ne roj jî, bele di nava mehek diduyan de em e hemleye bi dawî bikin. Niha şervan bi ruhekî fedayî diçin, le bele her der mayîn û xendeq in. Ev astengiyan der dixe. Dive re û rebaz ji ve re ben peydekirin, ew mayîn ben teqandin. Li aliye din jî piştî ku me nîve bajer girt dest xwe, li navenden wan niha xelke sivîl pirr dîl hatiye girtin. Nabejin jin e, zarok e. Hovîtiya wan te zanîn. Ji ber ve jî hemle hinekî giran bi peş ve diçe. 

Ez mînakeke qehremaniye bidim, du hevalen me şehîd bûn, dema ku çete sivîlan dikin mertalen zindî, ev heval wan dixwazin rizgar bikin, bi maşînen bombebarkirî û mayînan, wan dikin hedef.” 

Qolincen mirina DAIŞ'e 

Klara Reqa hovîtî û erişen li dijî sivîlan en DAIŞ'e weke henaseyen we yen dawî û qolincen mirine bi nav kir û wiha peyivî: “Dema ku teng dibe, maşînen bombebakirî û erişen întîharî dike. Doh, bi se maşînan hatin xwe li rojhilat teqandin. Piştre erişkarekî intîharî hat xwe teqand. Bi ve dixwaze emre xwe direj bike. E w baş bi ve dizane, dema em sivîlan dibînin, em cane xwe jî feda bikin, em zirare nadin sivîlan. Niha me korîdor ji bo ku sivîlan di reyen be mayîn re xilas bikin, vekirin. Tîmen me yen mayînan ketin dewre, da ku li beşen rizgarkirî re ben paqijkirin. Ji bo nexasim komen me yen bi sivîlan re elaqedar dibin, ev bi eş e. Em li milekî şer dikin, li milekî cenazeyen zarokan dibînin, ev bieş e. Em 


dibejin, bila hemle dereng bimîne, le ew zaroken bi lîstiken xwe nelîstine, bi nave deûbave xwe nezanî- ne, negotine, rizgar bibin û ew bi hovîtiya DAIŞ'e re rûbirû nemînin.” 

Hebûna YPJ'e li Reqa pîroz e 

Fermandar Klara Reqa îşaret bi we kir ku heta hemle gihiştiye ve aste, gelek hezan xwestiye di bin sîwana QSD'e de tevlî hemleye bibin û beşdariya YJŞ'e weke pîroz nirxand: “Tişta herî pîroz û watedar jî, beşdariya hevalen jin en Ezîdî bû. Çawa ku DAIŞ'e fermana 73'yan li dijî xelke Şengale, milete Ezîdî bi re ve bir, heta niha jî hejmar nediyar jinen Ezîdî hîn li Reqaye di deste çeteyan de esîr in, hevalen jin en Ezîdî hatin Reqaye, şer kirin, li ber xwe dan, ev tolhildaneke herî mezin e ji zehniyeta desthilatdar û nexasim jî ji çeteyen DAIŞ'e. Roja îro di şexse YPJ û YJŞ'e de ew qeyd û benden bere yen ku jin bi tene bi jintî bi kar dianîn, hatin şikandin. 
Berxwendake pirr mezin çebû, îro jî me got pîroz e, lewma tola xwe bi deste xwe dihilînin, li benda bire xwe, bave xwe yan jî zilamekî namînin ji bo ku we rizgar bike. Weke YPJ'e me got, çawa ku kolanen Reqaye bûn cihe firotin û zincîrkirina jinan, em e li Reqaye jinûve avabûne çekin. Du hevalen YJŞ'e di hemleye de birîndar jî bûn dema ku dixwestin hevalen xwe rizgar bikin, beyî ku li birîndarbûn û şehîdbûna xwe bifikirin. Em şîfa xere ji wan re dixwazin. 

Şehîd fermandaren me ne 

Fermandar Klara Reqa ji bo dewr û fedekariya şehîdan jî wiha peyivî: “Di hemleye de rol û fedekariya şehîdan, çi şervan û çi fermandar, weke Hevala Şervîn ku fermandar eke me bû ku hemle bi re ve 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dibir, diyar ker bû. Rihe Hevala Şervîn e hevaltiye, fedakariya we, beşdariya we ya jiyane ev ji bo me terze jiyane ye. Em reka Heval Şervîn û Heval Sozdar dişopînin. Hevala Sozdar jî fermandarek bû ku li cihe cih hevalen xwe bireve dibirin. Bi rihe hevaltiye, weke jin, xwest heta çeteyek bimîne, şer bike û wan tek bike. Me nedixwest ew di refen peş de be, le we dixwest li cem hevalan be. Bi van fedekariyan nîve Reqaye di deste me de ye. Hemle dewam dike. 
Me li gorî plana xwe, xwe gihandiye hedefa xwe. 
Wekî din ti eriş û ti propagandaya reş we nikaribe peşiye li me bigire, û bike ku em Reqaye wiha bihelin. Her şehadet, her cara ku gele Ereb bi çave xwe dibîne, em alîkariye bi sivîlan re dikin, nan didin wan zarokan, ave didin wan, wan xilas dikin, ev dike ku propagandaya DAIŞ'e bi salan li dijî me kiribû, pûç bibe. Ji ber we jî beşdarbûna jin û ciwanen Ereb en ji Reqaye jî çedibe. Em e di nava mehek, du mehan de mizgîniya rizgarkirina Reqaye bidin gele xwe. 

DAIŞ yan we teslîn yan jî tine bibe 

Ji fermandare QSD'e ye Cenga mezin, Piling Surûc jî got, edî hemle we xurttir bi re ve biçe û sedemen we wiha rave kirin: “Ji ber ku niha bi temamî dor li Reqaye hatiye girtin, cihekî ku xwe te ve xilas bikin, yan jî ji wan re teqwiye be, edî nemaye. Ev li ber çav e. DAIŞ bi xwe jî dizane, ew xeten niha xwe li wan dipareze, xwe li wan ase dike, di nava çend rojan de bi bersiven hezen QSD'e we ben şikandin. 
Wekî din derban dixwin û bi paş ve dikişin. 

Rast e, milete sivîl heye, di deste DAIŞ'e de ye û DAIŞ wî miletî wekî mertal bi kar tîne. Milet rehîn girtiye. Hezen me jî ji bo ku vî mertalî ji dest DAIŞ'e xilas bikin, hedî hedî van sivîlan xilas dikin. îro jî bi mayînan DAIŞ'e sivîl qetil kirin. Hezen me dixwazin bi derfeten xwe rehetiye ji sivîlan re çeke, bike ku zirar negihîje wan, û wan xilas bike. Hemle niha li ser vî esasî dewam dike û siberoje we xurttir bibe. 
Çareya dawî ya DAIŞ'e li Reqaye ew e, yan ew e teslîm bibe, yan jî bi temamî îmha bibe. 

Herçî morale hezen me ye, xurt e. Her cara ku bi ser dikevin û DAIŞ derbeke dixwe, morale wan zedetir dibe. Îdîaya wan a bipeşveçûne xurttir dibe, daxwaza wan a şere li dijî DAIŞ'e jî her diçe zedetir dibe.” 

Em e tola Şengale hilînin 

Ji fermandaren QSD'e yen Cenga Mezin, Ömer Hewler jî dibîje, ew li gorî plansaziya xwe di nava du mehan de gihiştine armanca xwe û li ser hemleye wiha pe re çû: “Niha em plansaziyeke nû dikin, hedefen nû diyar dikin. Di van herdu mehen derbas bûyî de, pekanîna van hedefan nehesanî bû. Gelek şeren dijwar rûdan, gelek kuştiyen DAIŞ'e hene. 
Wan amadekariya şer kiribû. Hin senaryo kiribûn, wekî ka çawa ku QSD'e bi DAIŞ'e re rûniştibe, ji bo bajer be şer bihelin. Tiştekî wisa nebû. Niha jî li bajer, li navenda Reqaye, şerekî dijwar e besînor te kirin. Wan en wisa digot, niha ve yeke bi çaven xwe dibînin, ku wan ev niheqî dikir. Bi tevahî civaka ku DAIŞ li ser zilme dike, heza me li dijî DAIŞ'e ve kela germa havîne berxwedaneke bi rûmet û mezin dike. Heza me bi hemû fedakariya xwe niha li navenda Reqayî şer dike. Em dixwazin ve bi encam bikin. Ew en ku van neheqiyan li me dikin, bila ben Reqaye bibînin, ka çawa ev şer te meşandin. Siyeset- van dikarin biaxivin, le ez ji bo wan jî dibejin, ben, bibînin û paşe biaxivin. Heqîqet ev e. Fermandar Ömer Hewler dibeîje, civak guhertiye, bîrewer bûye, heqîqete dibîne û li gorî we helwesta xwe diyar dike û wiha dewam kir: “Ew heqîqeta ku li Sûriye, ne xasim ya li dijî gel Kurd dibînin; heqekî me ye rewa ye ku em xwe biparezin. Heta ku DAIŞ heye jî li dijî civaka me ya Kurd tehlûkeyek e. Em ve eşkere ji gele xwe re dibejin, em e hesabe Şengale bixwazin. Ev erka me ye weke YPG/YPJ û QSD'e. Lewma niha jî xelke me ye sivîl û beguneh, di bin zilma DAIŞ'e de li Reqaye ye; ew xelke me yen Ezîdî ne. Em e xwe bigihînin wan, em e wan xilas bikin. Dema em li vir tedikoşin ew li bîra me ne. Şere me li ser vî esasî ye. Çave me tene li we yeke ye ku mejiye DAIŞ'e li Reqaye em tek bibin. Bila dile gele me ye Ezîdî rehet be, em e tola wan hilînin. Wan gele me ye be sîlah û sivîl kir armanca erişan, ew esîr kir û weke köle bi kar anî. Em e hesabe ve ji wan bipirsin. Herçî talankirina Kobane ye jî, em e hesabe we jî li Reqa ji wan bipirsin.” 
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Dîplomasiya Tirkiyeye tek diçe 


Dîplomasiya Tirkiyeye ya li hemberî kurdan careke din jî tek çû. Lavrov li gel dijberiya Tirkiyeye ya li dijî kurdan ji Tirkiyeye xwest xwe bide ber tevlebûna PYD’e ya hevdîtinen çareseriye yen ji bo aloziya Sûriyeye. 

Wezîre Karen Derve ye Rûsyaye Sergey Lavrov rastiya li Sûriyeye ji Wezîre Karen Derve ye Tirkiyeye Mevlûd Çavûşoglû re vegot. Hat ragihandin ku Lavrov û Çavûşoglû di civîna xwe ya beriya çend rojan a li paytexta Filîpînan Manîlaye de geşedanen dawîn en li Sûriyeye nirxandine. Li gorî nûçeyek ku di rojnameya Cumhuriyete de hat weşandin, Lavrov ji Çavûşoglû re ragihandi- ye ku çareseriya aloziya Sûriyeye beyî PYD’e ne pekan e. 

Di nûçeye de te diyarkirin ku Lavrov ji bo ku 


PYD jî tev li hevdîtinen aştiye yen Sûriyeye bibe zor daye Çavûşoglû û je xwestiye xwe bidin ber ve yeke. Di berdewama nûçeye de te angaştkirin ku Lavrov xwestiye PYD di bin bane Koalisyona Şoreşger û Muxalîf a Neteweyî ya Sûriyeye (SMDK) de beşdarî hevdîtinen Cenevreye bibe. 

Hat ragihandin ku Tirkiye û SMDK li dijî ve daxwaza Lavrov derketine û di dijberiya xwe ya PYD’e de İsrar kiriye. Desthilatdariya AKP ji ber dijberiya xwe ya kurdan li hemberî ve daxwaza Lavrov matmayî ma. Bi ve daxwaza Lavrov re derket hole ku dîplomasiya Tirkiyeye ya dijberî kurdan piştî Amerîkaye li Rûsyaye jî tek çûye. 
Her çiqas Tirkiye dijberiya xwe ya li hemberî kurdan tîne ziman û dixwaze bi Rûsya û Amerîkaye re bi ser bikeve jî ev daxwaza we naye qebûlkiri 




Petrola Kerkûke bû krîz 


Li gorî çavkaniyen heremî, Wezareta Petrole ya Iraqe bi nivîseke fermî daxwaz ji Şîrketa Nefte ya Bakur dike ku şandina petrola xav a Kerkûke ji bo Herema Kurdistane rawestîne. 

Cîgire Wezîre Petrole ye Iraqe Kerîm Xetab Cefer ku bi derxistina petrole eleqedar e, roja yekşeme nivîseke fermî ji Şîrketa Nefta Bakur re şandiye û te de daxwaza rawestandina demildest a petrola Kerkûke ji bo Herema Kurdistane kiriye. 

Di nivîse de hat daxwazkirin ku li ser pewîstiyen kar, demildest şandina petrola xav ji bo Herema Kurdistane bidin sekinandin, her wiha 


rasterast berhema zede ya proseya berhemanîne ji nava bloken taybet were embarkirin. Ew biryara Wezareta Petrole ya Iraqe di demeke de ye ku li gorî hesaba dawîn a lihevkirina di navbera Hewler û Bexdaye de berhema rojane ya petrole ya 3 bloken nefte yen Şîrketa Nefta Bakur ku rojane 160 hezar bermîl e, bi wiha te dabeşkirin: “40 hezar bermîl ji bo parzûngeha Keleke, hezar bermîl ji bo parzûngehen Kerkûke, 20 hezar bermîl ji bo parzûngeha Baziyan, 10 hezar bermîl ji bo Bexdaye û 50 hezar bermîl jî bi reya boriya petrole ya Herema Kurdistane ji bo Bendera Ceyhane bişînin.” 



Amerîkaye Tirkiye hişyar kir 


Ebadî: 

Ji xeynî parçebûne em dikarin li ser her tiştî bi şandeya Kurdistane re biaxivin 


Amerîkaye careke din ji ber bihezbûna çeteyen El Nusraye ya li Idlibe Tirkiye hişyar kir û diyar kir ku heke çeteyen El Nusraye li Idlibe serwer bibin de encamen giran derkevin hole. 

Piştî Nûnere Taybet e Tekoşîna li dijî DAIŞ’e ye Seroke Amerîkaye Brett McGurk, Nûnere Taybet e Sûriyeye ye Amerîkaye Michael Ratney jî bihezbûna koma çeteyan a Heyet Tahrîr El Şam (El Nusra) a li Idlibe nirxand. Ratney tekildarî bihezbûna çeteyen El Nusraye ya li Idlibe peyam da Tirkiyeye û got ku heke çeteyen El Nusraye di şere li Idlibe de bi ser bikevin de re li ber tedbîrin leşkerî vebin. 

Ratney di berdewame de destnîşan kir ku serkeftina çeteyen El Nusraye de ji bo peşeroja Sûriyeye xetereyeke mezin çeke. Ratney got ku bakure Sûriyeye ji tradejiyeke mezin re malovaniye dike û heke çeteyen El Nusraye li Idlibe 


bibin desthilatdar de Amerîka nekare hezen navneteweyî di ware mudaxelenekirina leşkerî de qanih bike. 

Ratney diyar kir ku li Idlibe hemû çete parçeyekî El Qaîdeye ne û nave xwe biguherînin jî de di hedefa Amerîkaye de bin û wiha got: “Dive her kes bizane ku berpirse encamen giran en li Idlibe, Colanî (Seroke Heyet Tahrîr El Şam Ebû Mûhammed) û çeteyen wî ne.” 

Nûnere Taybet e Tekoşîna li dijî DAIŞ’e ye Seroke Amerîkaye Brett McGurk di rojen borî de di paneleke de diyar kiribû ku Tirkiye piştgiriye dide El Qaîdeye. McGurk der bare mijare de ev tişt anîbû ziman: “Li ser sînore Tirkiyeye El Qaî- de bi cih bûye û em e ve mijare bi tirkan re nîqaş bikin. Me çawa ku li hin heremen DAIŞ’e sînor girtibûn û me nehiştibû kes derbas bibe, dibe ku em heman tiştî li Idlibe jî bikin.” 


Serokwezîre Iraqe Hey der Ebadî got ku ew peşwazî li serdana şanda Herema Kurdistane ya ji bo Bexdaye dikin bi merce ku gotûbej di çarçove- ya desthilaten hikûmeta federalî de bin. 

Serokwezîre Iraqe Heyder Ebadî roja 8e Tebaxe di konfransa xwe ya rojnamevanî ya heftane de li ser referandûma serxwebûna Herema Kurdistane rawestiya û got: “Referandûma Herema Kurdistane mijareke eşkere ye, hemû alî behsa we dikin û ji ti kesî re tiştekî veşartî nîne. Hinek ji welatiyan jî piştevaniya encamdana referandûme dikin.” 

Ebadî da xuyakirin: “Em dikarin li gel şanda Herema Kurdistane gotûbej e li ser her mijareke bikin, ya girîng ev e ku em çawa bikarin ber bi 


peş ve pengavan bavejin. Hikûmeta Iraqe desthilaten we diyar in, ku çi ne û cudabûna beşek ji Iraqe di desthilata me de nîne.” 

Serokwezîre Iraqe tekezî li ser yekparçeyiya axa Iraqe kir û diyar kir: “Bi piştevaniya xwede helwesta me di paşeroje de naguhere û em rijdin li ser yekîtiya xaka Iraqe.” 

Te çaverekirin şandeya danûstandinen bi hikûmeta Iraqe re ku ji aliye Konsey a Bilind a Referandûme ve hatiye destnîşankirin, hefeteya peşi- ya me serdana Bexdaye bike. 

Di şandeye de Roj Nûrî Şaweys, Fuad Hisen, Seidî Ehmed Pîre, Mihemed Ehmed, Macid Osman, Romiyo Hekarî û Viyan Dexîl cih digirin. 
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için tüm müşterilerimize %Q 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mutluluk duyuyoruz 
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EVİNİZİN DEĞERİNİ BEDAVAYA ÖĞRENMEK İÇİN BİZİ HEMEN ARAYIN. 


020 3026 2660 


ISI; enquiries@astonbanks.coTn 


247 Fore Street 
London N18 2TY 


www.astonbanks.com 
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